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SAHİBİ : 
TÜRKİYE 

İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
ADINA 

GENEL BAŞKAN 
İBRAHİM 
DENİZCİER 


MÜESSESE 

MÜDÜRÜ : 
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TEŞKİLATLANDIRMA 
SEKRETERİ 

ORHAN ERÇELİK 


SORUMLU 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
HÜSEYİN 


EMEKÇİOĞLU 
© 


İDARE VE YAZIŞMA 
ADRESİ ; 

TÜRK-İŞ 

GENEL MERKEZİ 
BASIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER BÜROSU 
BAYINDIR SOKAK No. 10 
17 91 34 - 18 10 09 

O 

DİZGİ VE BASKI : DEMİRCİOĞLU 


MATBAACILIK 
17 30 51 - ANKARA 


KAPAK VE MİZANPAJ : 
GRAFİK STÜDYO S 
29 70 46 - ANKARA 


içindekiler 


> TÜRK-İŞ, 


ÖNERİLERİNİ İLETTİ 


TÜRK-İŞ YÖNETİM 
— KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI 


DENZCİER, (ARO) 
13 GENEL BAŞKAN 
VEKİLLİĞİNE SEÇİLDİ 


14 M. SADIK ŞİDE'NİN 


BASIN TOPLANTISI 


ile EKONOMİK RAFOR 
Ii KÖŞEMDEN 
KAYA ÖZDEMİR 
20 TÜRK-İS ILO GENEL 
KURULUNA KATILDI 
>» SENDİKALARDAN 
HABERLER 
33 TÜRK-İŞ'İ 
ZİYARETLER 


36 HUKUK 


414) İÇTE OLUP - BİTENLER 


42 DIŞTA OLUP - BİTENLER 


GÜLDÜRÜ 
“14 BURHAN DODANLI 


SEK GENEL KURULU TCFLANIYOR... 


Sosyal Sigortalar Kurumu 35. Genel Kurulu Ankara'da yapılacaktır. 
Devlet Su İşleri Saionununda 30 Haziran'da başlayacak Genel Kurulda, SSK'nın çeşitli hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesinin yanısıra, önümüzdeki çalışma döneminde giderilmesi gereken sorunlar ve yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. 

SSK. 25. Genel Kuruluna, İşçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu, hükümet ve işçi emeklileri tems'icileri katılacaktır. Genel Kurulun bir hafta sürmesi beklenmektedir. 


Hükümetle ilişkiler 


sunuş 


SAYIN Okurlarımız, 


TÜRK İşçisinin yegâne temsilcisi olan TÜRK-İŞ çalışanların ve dar gelirlilerin çıkarlarını korumaya çaba gösterirken, Türk Ekono- 


misinin ve geleceğimizin de teminatı olduğunun bilinci içindedir. 


BU itibarla Parlâmentonun güvenini almış olan Türkiye Cumhuriyeti 


Hükümetleriyle siyasi görüş farkı gözetmeden, her zaman iyi diyaloğ kurmaya özen göstermiş bulunmaktayız. 


TÜRK-İŞ, Cumhuriyet Hükümetleriyle bu iyi ilişkileri sürdürmeğe çalışırken, şu iki noktayı özellikle düşünmüştür. 


ÇALIŞMA BARIŞINI BOZMAMAK, İŞÇİ HAKLARINI KÖSTEKLETMEMEK 


KONFEDERASYONUMUZ, Ulusal gerçeklere sırt çevirmeden işçi toplululuğuna yeni yeni sosyal ve ekonomik haklar sağlarken, çalışma barışının, verimlilik ve ülke ekonomisine kazandırdığı yararlara her zaman işaret etmiştir. 


SORUMLULUK duygusu içinde, her hareketini yasalara saygılı olarak iti- na ile seçen TÜRK-İŞ, bugünlerde tıkanıklık gösteren çeşitli işçi ve yurt sorunlarının çözümünde de bu tutumunu yenilemiş ve hükümet yetkilileriyle sürdürdüğü görüşmeler sırasında, «SORUNLARI ASKIYA ALMAK, YA DA BUZDOLABINA KOY-MAK» politikasına rıza göteremiyeceğini açık seçik belirtmiştir. 


SADECE yurt içinde değil, yurt dışında da Türk İşçi kesiminin tek temsilcisi olduğunu kanıtlıyan TÜRK-İŞ, bu etkinliğini uluslararası düzeyde de kabul ettirmiş, ICFTU ve ARO'nun icra kurullarında üyelikler ve başkan vekilliği seçimlerini kazanmıştır. 
Bu iki seçim, Konfederasyonumuzun Uluslararası Sendikacılıktaki ilk büyük başarısıdır. 


BU itibarla TÜRK-İŞ”in büyüklüğünü ve etkinliğini görmezlikten gelmek ya da, Hükümet - TÜRK-İŞ görüşmeleri için «Konfederasyon gene atlatıldı.» şeklinde sıfatlar kullanmak, haksızlıktan öte birşey değildir. 


TÜRK-İŞ, hükümetten isteklerini haklı gerekçelerle tekrarlamış ve Yönetim Kurulu Toplantımıza bizzat katılarak bir konuşma yapan Başbakan Demirel, Yönetim Kurulu Üyeleriyle basının huzurunda «Türk-İş'in haklı bulduğumuz taleplerine evet..» demiştir. 


TABİİ Kİ, herşeyin bir evet demekle bitmeyeceğini iyi bilen TÜRK-İŞ Yöneticileri, dolaylı olarak ülke ekonomisini de yakından ilgilendiren bu isteklerin yerine getirilmesini sırayla sağlamaktadır ve mutlaka sağlıyacaktır. 


SON kez belirtmek gerekir ki, TÜRK-İŞ, sorunların savsaklanmasına izin verecek bir kuruluş değildir. Ağırbaşlı, vakur ve temkinli olmayı «BAŞ EĞMEK» anlamında yorumlayanlar, kısa sürede yanıldıklarını anlıyacaklardır. 


SAYGILARIMIZLA... 
mmm mi TÜRK-İŞ sz: 


TÜRK-İŞ 
YÖNETİM 
KURULU 
ÜYELERİ, 
BAŞBAKAN 
SÜLEYMAN 
DEMİREL 

İLE 
GÖRÜŞÜRKEN... 


TÜRK-İŞ 
ÖNERİLERİNİ 


İLETTİ... 


DENİZCİER BAŞKANLIĞINDAKİ TÜRK-iŞ YÖNETİCİLERİ 
MECLİS BAŞKANLARI İLE BAŞBAKAN VE SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINI 


ZİYARET EDEREK, KONFEDERASYON”UN 


ÖNERİLERİNİ SUNDULAR... 
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Kurulunun 10 - 12 

Nisan 1980 tarihleri arasında yapılan toplantısında alınan kararlar gereğince hazırlanan öneriler paketi, sırasıyla Başbakan, Siyasi Parti Liderleri ve Meclis Başkanları- na sunuldu. 


T ÜRK-İŞ Yönetim 


DEMİREL'İ ZİYARET... 


ENEL Başkan İbrahim 

(ən başkanlığındaki TÜRK-İŞ yöneticileri 3 Mayıs 1980 günü Başbakan Sülyeman DEMİREL ile görüştü. 


ÖNERİLERİMİZ : 


TÜRK-İŞ'in öneriler paketinde, «Sosyal önlemler, toplu iş sözleşmeleri ve uyuşmazlıklar, kıdem tazminatı, işçi alacakları, işten çıkarmalar, tarım ve orman iş yasdları ile tam süre çalışma yasası, yeni vergi tasarısı, Ücret ve ücret sayılan ödemelerin fiyat artışlarına uygun olarak düzenlenmesine ilişkin yasa tasarılarının» bir an önce hazırlanmasının yanısıra, 


m mərz 
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Cumhurbaşkanı seçiminin ivedilikle sonuçlandırılmasının buhunduğu bildirildi. 

TÜRK-İŞ'in Oo çözümlenmesini isted.ği konular arasında, özellikle «Dar ve sabit gelirlilerin uğradıkları haksızlığın bir an önce giderilmesi» ön sırada yer alıyor. Öneriler paketinde, «En az geçim indiriminin hızla gerçekleştirilmesi, vergi adaletinin sağlanması, toplu iş sözleşmelerinin sonuçlandırılması, emeklilerin durumlarının ıslahı ve işsizliğin önlenmesi» gibi beş sosyal önlemin çok kısa süre içinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. 


KIDEM 
TAZMİNATLARINA 
TAVAN... 


Kamu kesiminde 1980 yılında imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi için kurulmuş bulunan «Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu» çalışmalarına hız verilmesi ve çalışmaların etkili hale getirilmesi de TÜRK-İŞ istekleri arasında yer alıyor. 

Kıdem tazminatına hiç bir şekilde tavan getirilemiyeceği savunulan öneriler paketinde, Türk -İş'in bu konuda ısrarlı olduğu belirtildi. TÜRK-İŞ öneriler poketinde, kıdem tazminatının vergilendirilmesine de karşı çıkılarak, «kıdem tazminatının vergiye tabi tutulması, ödemesi sonraya bırakımış ücretin bir defa daha vergilendirilmesi demek olacağından, adalete aykıridir» deniliyor. 

Öneriler paketinde kamu işyerlerinden işçilerin alacaklarının 8 milyar lirayı bulduğu bildirilerek, bu alacakların gerçekçi bir ödeme plânına bağlanması ve para değerindeki sürekli kaybın göz önünde bulundurularak, ödemelerin kısa süre İçinde yapılması gerektiği savunuldu. 


İŞTEN ÇIKARMALAR... 


Bazı kamu kuruluşlarında işten çıkarılan işçilerden, suçu 


belgelenmemiş olanların hemen işyerlerine iadesi istenen önerilerde, çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması için TÜRK-İŞ”- in 1475 sayılı yasanın 5. maddesinde değişiklik yapılarak, tarım 


ve orman işçilerinin de yasa kapsamı iç.ne alınması görüşünü ileri sürdüğü belirtildi. 

TÜRK-İŞ yöneticilerince Başbakan DEMİREL'e sunulan öneriler paketinde, devletin temel görevlerinden birisinin halkın sağlık hizmetleri ve ihtiyaçlarının karşılanması olduğu katırlatılarak, bu amaçla sağlık hizmetlerinin coğrafi bölgelere dengeli biçimde götürülmesin:n sağlanması, sağlık hizmetleri standardının yükseltilmesi, hekimlerin hastanelerde çalışması için özendirici önlemlerin alınması istendi. 


En az geçim indiriminin asgari ücret düzeyine çıkarılmasının derhal gerçekleştirilmesi istenen pakette, ülkedeki vergi adaletsizliğinin de giderilmesi, vergi kaçırma yollarının kapatılması görüşlerine yer verilerek son olarak da ücret ve ücret sayılan ödemelerin fiyat artışlarına uygun olarak düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı konusuna değinildi. Ayrıca «adı geçen yasa tcsarısı, yeterince açıklık taşımadığı için çok yönlü tereddütlere yol açmaktadır. 
Tasarıda öngörülen belirleme şekli adil ve inandırıcı değildir. 
Tasarı, gerek şekil ve mekanizma, gerekse amaç ve esasları itibariyle açıklığa kavuşturulmalıdır» denildi. 
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ECEVİT”İ ZİYARET... 


TÜRK-İŞ Genel Başkanı İbrahim DENİZCİER”in Başkanlı - ğında İcra Kurulu Üyeleri Cumhuriyet Haik Partisi Genel Baş kanı Bülent ECEVİT'i 4 Mayıs günü ziyaret ederek, öneriler paketini sundular. ECEVİT”n TÜRK-İŞ Heyeti ile görüşmesi bir saat 15 dakika sürdü. 


DENİZCİER”İN 
AÇIKLAMASI.... 


TÜRK-İŞ Genel Başkanı DE-NİZCİER „görüşmeden sonra şu açıklamayı yaptı : 

«Bir an evvel Cumhurbaşkanı seçiminin yapılarak mecliste bekleyen sosyal içerikli kanunların çıkarılmasını, Sayın Başbakandan talep etmiştk. Kendilerine KİT'lerde olan bazı konuları intikal ettirmiştik, 

KİT'lerde 780 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmelerimiz var. 
Bu arada tarım kanunu, orman kanunu ile birleşerek çıkartılma sı konusu var. İşçlerin işyerlerinden haksız yere çıkarılmasno, adli takibat yapılmadan çıkarılmasına taraftar değiliz. 
Tabii suçlu ise biz suçluyu müdafaa edecek değiliz. Ülkemizde bulunan büyük bir işsizliğin karşısında işsizler ordusuna ayrıca bu işsizlerin (o katılmasına taraftar olmadığımızı kendilerine duyurmuştuk. 

Bunun yanında işçilerimizin tazmi- 


br çok yerlerde kıdem 


GENEL 
BAŞKAN 
DENİZCİER, 
BAŞBAKAN'LA 
YAPILAN 
GÖRÜŞMEDEN 
SONRA 

BASIN 
MENSUPLARININ 
SORULARINI 
CEVAPLANDIRDI... 


TÜRK-İŞ 
YÖNETİCİLERİ 
CHP 

GENEL 
BAŞKANI 
ECEVİT'İ 
ZİYARETLERİ 
SIRASINDA 


DENİZCİER, 

VE ECEVİT 
GÖRÜŞMEDEN 
SONRA 

BASIN 
MENSUPLARINA 
AÇIKLAMADA 
BULUNDULAR... 


notlarının verilmediği malüm - dur. Özellikle Kömür işletmelerinde, çay sanayiinde, Denizci'ik Bankasında 5 milyar dolayında bir meblağ tutuyor. 
Mayıs ayından sonra zannediyorum ki, yeni br emeklilik durumu doğacak. Bu, 10 milyar lirayı bulur. Avukatlar mahkemelere başvurarak bu arkadaşlarımızın alacaklarını devletten talep etmektedirler. Avukatlık ücreti, mahkeme masrafı ve icra yoluyla bu taleplerin yapıl - ması devlete bir külfet getirecekt.r. Hükümete dedik ki, «bunu bir an evvel ödeyin», «paramız Var ödeyeceğiz» ded ler. 


ECEVİT”TEN BİZE 


YARDIMCI OLMASINI İSTEDİK... 


Bu ziyarette Sayın Ecevit'ten, bizi yakından tanıyan sosyal 


meseleleri çok iyi bilen ve dai- 


ma savunuculuğunu yapan C. 
H.P. Genel Başkanına hükümete götürdüğümüz konuları getirdik. Mecliste yasal hale gelecek konularda bize yardımcı clmas:nı istedik ve Komsyon-Iarda bulunan bazı kanunların bizim görüşümüzü almadan komisyonlara sevkettiklerini ve bunların görüşlerimiz alınmadan ülke yararına olmayacak kanunların çıkarılmamasını talep ettik. Kendilerinin bu konuda çaba sarfettiklerin' gördük. 
Cumhurbaşkanının bir an önce seçilerek, mec'iste askıya alınmış kanunların çıkarılması konusunu kendilerinden rica ew tik. Yardımcı olacaklarını ifade ettiler, Görüşmelerimiz çok faydalı ve yararlı oldu. Bu görüşmelere devam etmeyi arzuladığımızı kendilerine bildir - dik.» 


ECEVİT”İN SÖZLERİ... 


CHP Genel Başkanı Bülent ECEVİT de görüşmenin yararlı geçtiğini kaydederek, şunları söyledi : 


«Kendileri gerek sosyal haklar ile ilgili olarak hazırianan bazı yasalar konusundaki (o kaygılarını, TÜRK-İŞ'e ve sendikalara danışıimaksızın hazırlanan yasalar konusundaki gerek kıdem tazminatına ilişkin Maliye Bakanlığı Tebliğinde olduğu gibi bazı uygulama değişiklikleri ile ilgil kaygılarını belirttiler. Özellikle (Cumhurbaşkanı seçiminin TBMM de kitlenmesi dolayısıyla meclislerin yasama işlevlerini büyük ölçüde yerine getiremez duruma gelmelerin - den, bu arada sosyal çerikii yasaları çıkaramamasından duyduklarını kaygıyı belirttiler, 

Bu arada bugünkü hükümetçe sevkedilen Tarım ve Orman İş Yasaları ile ilgili kaygılarını belirttiler, Biz, CHP olarak 


Türkiye'ye demokratik işçi haklarının getirilmes ne öncülük etmiş bir Parti olarak, işçi 


haklarının kısılmak değil, ddima geliştirilmesinden ve daha etkin hale getirilmesnden yanayız. İşçi haklarının kısılması anlamına gelebilecek her türlü girişimin, her zaman karşıs:nda olacağız. Bunu kendilerine söyledik. 


OYNAK MERDİVEN... 


Öz”llikle Eşel - Moibl (oynak merdiven) adı altında hazırlanan tasarı konusunda TÜRK-İŞ ile aynı kaygıları paylaşıyoruz. Zaten bu Tasarı ortaya çıkar çıkmaz bz buna karşı kesin tavır aldık. Bu tasarı oynak merdiven görüntüsü altında, toplu sözleşmeli grev hakkı ile işçilerin sağlam merdivenin onların ayaklarının altından almayı öngörmektedir. Anayasaya kesinlikle aykırı bir kanundur. Öyle komisyonlarda falan düzeltilecek bir yanı yoktur. Tümüyle Anayasaya aykırı olduğu için geri alınması gerekir. Eğer oynak merdiven gerekli ise, bu memur kar için, emekliler için gereklidir. 
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FEYZİOĞLU'NU 
ZİYARET... 


Genel Başkan DENİZCİER Başkanlığındaki TÜRK-İŞ Yöneticileri 5 Mayıs günü CGP Genel Başkanı Turhan FEYZİ-OĞLU'nu ziyaret ederek çalışma hayatı ile ilgili konuları kap sayan öneri paketini verdiler. 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı DE-NİZCİER bir saat süren görüşmeden sonra gazetecilere, Cumhurbaşkanının bir an önce seçilmesinin, arkasından da, sosyal içerikli yasaların çıkartılmasını talep ettiklerini bildirerek «Bizim sabrımız kalmadığı gibi, halkımızın da sabrı kalmadı. Fakat mecliste çoğunluğu temsil eden siyasi partiler her nedense halka kulak vermiyorlar» dedi. 

DENİZCİER özetle şöyle devam etti : ” 

«Biz kendilerine uyarıda bulunuyoruz. Bütün bu ziyaretlerden sonra TÜRK-İŞ organlarını toplayacak, o Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmaz, sosyal içerikli yasalar askıda bırakılırsa, bu konularda nasıl bir hareket yapacağımızı değerlendirecektir. 
Bu itibarla bizim yaptığımız bu hareket son derece demokratik görüş içersinde (yapılmaktadır. 
Bundan sonra yapacağımız hareketleri, ülke yararına yaptığımız bu hareketleri o halkımızın anlayışla karşılayacağını umuyoruz. Biz aslında bütün bu hareketleri ülkemizin yararı için yapmaktayız. Uyarımız budur.» 


FEYZİOĞLU'NUN 
SÖZLERİ... 

CGP Genel Başkanı FEYZİ-OĞLU'da, TÜRK-İŞ'in Anayasa 


çizgisinden sapmayan yasalara saygılı, hiç bir siyasi partinin yan kuruluşu durumuna gelmeyen bir kuruluş Olduğunu bu nedenle görüşlerine ayrı bir önem verdiklerini belirtti. 
Cumhurbaşkanının seçileme - mesinden kendilerinin de şikâ - yetçi olduğunu kaydeden FEY-ZİOĞLU, «Bu iş için kaybedilecek zaman kalmamıştır. Parti 


taktikleri ile bir saat bile kaybetmemek gerekir» dedi. 

FEYZİOĞLU, vergi reformu yapılmadan son derece ağır ekonom.k tedbirlerin sonuç vermesinin mümkün olmadığını vur gulayarak, siyasi partilerin vergi kanununu çıkarmak için vatanseverce çalışmalarını istedi. 


ERBAKAN'I ZİYARET... 


TÜRK-İŞ yöneticileri aynı gün MSP Genel Başkanı Necmettin ERBAKAN'ı Parti Genel Merkezinde ziyaret ett. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun son toplantısında alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan öneriler paketi ERBAKAN'a da verildi. 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı İbrahim DENİZCİER 40 dakika sü- 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kıdem tazminatı ve grevler konusunda- 


CGP Genel Başkanı 


ki görüşünü açıklarken, «kıdem tazminatı ekonominin kaldıracağı ölçüde yeniden düzenlenmelidir. Hem işçi, hem yatırımlar düşünülerek adil bir çö- 


züm bulunmalıdır.» şeklinde konuştu. 


sonra basın 


ren görüşmeden mensuplarına yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi : 


«Asgari ücretin vergi dışı kalmasından yana olduklarını, bütün siyasi partilerin sözcüleri söylemişlerdir. Ama, iktidara gelince, işçi sorunlarıyla ilgilen miyorlar. İktidarda iken (bu bir mali finansmandır karşılığını bulamıyoruz, bulunca uygulayacağız) diyorlar, 


GENEL 
BAŞKAN 
DENİZCİER 

VE TÜRK-İŞ 

İCRA KURULU 
ÜYELERİ 

TURHAN 
FEYZİOĞLU'NA DA 
TÜRK-İŞ 
ÖNERİLERİNİ 
SUNDULAR... 


ERBAKAN, 
KENDİSİNİ 
ZİYARET 
EDEN 
TÜRK-İŞ 
YÖNETİCİ- 
LERİNİN 
İSTEKLERİNİ 
KISMEN 
OLUMLU 
BULDUĞUNU 
BELİRTTİ... 


Biz de TBMM'de bulunan par-İamenterlerin halkı daha fazla aldatmaya hakkı olmadığını düşünerek görevlerini yerine getirmelerini hatırlatmak için partileri geziyoruz. Daha sonra kurullarımızı toplayarak bu temasların bir değerlend rmesini yapacağız. Parti gözetmeksizin (halka hizmet vermek istiyoruz) diyenlerin ne hizmet yapacaklarını yakından izleyerek görüşümüzü kamuoyuna duyuracağız.» 


HOCA BİZE ., 
NASİHAT VERDİ... 


Genel Başkan DENİZCİER daha sonra, MSP Genel Başkanı ERBAKAN'dan «zor şartlar altında yaşayan o insanların TBMM'de bekledikleri kanunların çıkarılmasında yardımcı olmasını» istedklerini bildirerek, «Hoca bazı noktalarda bize nasihat verdi. Ama, biz nasihat istemiyoruz. Biz iş istiyoruz. Afaki lüflar istemiyoruz. oYapılacak şeylerin yapılmasını istiyoruz» dedi ve şöyle devam etti. 

«TÜRK-İŞ'in 28 senelik mazisi vardır. Bu teşkilât hiç bir partinin paralelinde bulunmamıştır. Atatürk çizgisindedr, Atatürk ilkelerine sahiptir. Türkiye'de çalışanların haklarını &orumak için görev yapıyoruz. 
Hiç bir siyasi partinn ne uydusuyuz, ne de onun kurduğu Konfederasyonuz. 

Biz, daima Atatürk çizgisinde memlekete demokratik yollar - dan hizmet vermeye çalışıyo - ruz, Başkalarının çağrısına uymak, sokağa dökülmek amacında değiliz. Biz, bu işlerin yapılması için meclisten ka - nunların çıkmasını isteriz. Mecliste bulunan siyasi partilerden bunu istiyoruz, bunu istemek 1- çin geldik. Bunu hatırlatıyoruz. 
Bu kanunları çıkarmazsanız ne yapacağız? Disk”in yaptığı gibi sokağa dökülmeyi, yakıp yık - mayı mı tavsiye ediyorsunuz? 
Bir şey yapmıyorsunuz diyorsunuz, bunları mı yapalım? 

Bu kanunları mec'isten çıkaracak sizlersiniz. Aranızda bu diyaloğu kuramıyorsanız, bu milletin meclise gönderdiği, hiz- 


met beklediği insanlar orada görev yapmıyorlar demektir. 
Biz, bunu hatırlatmaya geldik.» 


ERBAKAN”IN SÖZLERİ... 


MSP Genel Başkanı Necmettin ERBAKAN'da görüşmeden sonra özetle şunları döyledi : 


«Memnun'yetle “belirtmek istiyorum ki, bir süredir AP paralelinde imiş gibi gösterilmek istenen TÜRK-İŞ, AP iktidarını aylardır yakından tak'p etiikten sonra, bu gidişattan bize fayda, hayır gelmez, gerçeğini görmüştür. MSP olarak biz bu gerçeği başından beri ifade etmekteyiz. Bu uyanışı fevkalâde hayırlı bir adım olarak görmekteyiz. TÜRK-İŞ Genel Başkanının, partileri izliyeceğiz, km işçi haklarma samimiyetle hizmet ediyorsa onu tesbit edeceğiz ve onlarla beraber olacağız, sözünü senet olarak kabul ediyoruz. Biz, bu imtihana hazırız. 


Sayın DENİZCİER (Hocam bize nasihatta bulundu, biz nasihat değil, iş istiyoruz) dedi. 
Benim nasihatim, benim kendilerinden iş istediğim hususundaydı. Kendilerine siz işç lerin haklarını tam manasıyla istemiyorsunuz dedim. İstedikleri- 


niz eksiktir, yanlıştır, bu faaliyetinizle 'şçi hakkını temin etmiyor, işçi hakkını kesbediyorsunuz, dedim. 


KAPİTALİST SİSTEM 
TEMELDE ZALİMDİR... 


Çünkü, temelde kapitalist sistemi kabul ediyor, bu sistemi pansuman tedbirler yle yetiniyor. Kapitalist sistem temelde zalim bir sistemdir. Sınıf ayrımı yapar, faizcidir. Hakları çiğner, ezer. Ne kapitalist sistemden ne de komünst sistemden hayır gelmez. İkisi de işçiye sadece zulüm getirir. Hak sistem, 


bizim milletimizin kendi sistemidir, 
Bu sebepten siz kapitalist 


sistemi ben mseyemezsiniz. Kapitalist sistemin arkasından gidenlerle beraber de olamazsı - nız. Pozarlarımızı dış ülkelere açan, IMF'nin emrine giren, parayı dolara bağlayıp her gün değerini düşüren bir zihniyet - ten "şçimize nasıl hayır gelir? 
Ve, işçi haklarını koruyacağız, diye ortaya çıkan insanlar böyle bir zihniyetle nasıl işbirliği yapabilirler? Bunların paralelinde nasıl (oolabifrler? kendilerinin (nasihat) diye ifade ettikleri hu- 


sus şu gerçekleri açıklamamdır». “ 
Erbakan daha sonra, işçi 


haklarını korumak için TBMM'- ne getirilen tasarıların yeterli olmadığını belirterek «MSP bu tasarıların çıkmasında (yardımcılık) deği, (öncülük) yapmıştır. Bundan sonra da aynı gayreti göstereceğiz.» dedi. 
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MECLİS 
BAŞKANLARINI 
ZİYARET... 


İbrahim DENİZCİER Başkanlığındaki TÜRK-İŞ (o Yöneticileri aynı gün Cumhuriyet Senotosu Başkan Vekili , Mehmet Ü-NALDI ile Millet Meclisi Başkanı Cahit KARAKAŞ'ı da ayrı ayrı ziyaret ederek, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunca hazırlanan öneriler paketinin gerçekleşme - sinde yardımcı olmalarını istediler. 


Heyet üyeleri önce Millet Meclisi Başkanı Cahit KARA-KAŞ”: ziyaret ettiler, Genel Başkan DENİZCİER görüşmeden önce yaptığı açıklamada «Türk işçisinin bir an önce Cumhurbaşkanının seçilmesini istediğini» söyledi. 

DENİZCİER, en az geçim indiriminin hızla gerçekleştirilmesi, vergi adaletinin sağlanmaosı, toplu iş sözleşmelerinin sonuçlandırılması, emeklilerin durumlarının düzeltilmesi ve işsizliğin önlenmesi gibi konuların kısa sürede çözümlenmesini istediklerini bildirdi. 


Millet Meclisi Başkanı Cahit KARAKAŞ ise, Türk milletinin bir bütün olduğunu, Türk işçisinin bu bütünden soyutlanamayacağını kaydederek, «TÜRK-İŞ bugüne kadar olduğu gibi, yalnız bir sınıfsal kavganın aracı olmamış, kendi ü- 


TÜRK-İŞ 
İCRA KURULU 
ÜYELERİNİN 
M.M. BAŞKANI 
KARAKAŞ'I ZİYARETİ, 
(Solda) 


CUMHURİYET 
SENATOSU 
BAŞKAN 
VEKİLİ 
İLE YAPILAN 
GÖRÜŞME 
(Sağda) 


yelerinin haklarını alma mücadelesi vermiştir.» dedi. KARA-KAŞ, Parlamento olarak işçi meselelerine gereken önemin verileceğini sözlerine ekledi. 


MECLİS BİR 
YANDAN DA 
KANUNLARI 
GÖRÜŞSÜN.... 


TÜRK-İŞ yöneticileri daha sonra da Cumhuriyet Senatosu Başkan Vekili Mehmet ÜNAL-DI'yı ziyaret ettiler. DENİZCİZR ziyaret sırasında, «Yugoslavya' nın Devlet Başkanlığı sorununu Tito'nun ölmesine rağmen kısa sürede çözümlediğini, Yunanistan'ın ise o Cumhurbaşkanını seçtiğini» o belirterek, «Cumhurbaşkanının bir an önce seçilmesinin Türk işçilerinin dileği 


olduğunu» ifade etti. 


Cumhuriyet Senatosu Başkan Vekili ÜNALD?, bu konuda Parlamentodan şikâyetçi olunamayacağını, sorunun sistemden kaynaklandığını anlattı. 


«Cumhuriyet Senatosunun sistem konusuna eğildiğ.ni, süresi içinde görüşülemediği için otomatikman kanunlaşacak oları iki tasarı için birleş:k toplantı dışında genel kurulun toplondığını ve tasarıları görüştüğünü» hatırlattı. 


TÜRKEŞ'İ ZİYARET... 


TÜRK-İŞ Genel Başkanı İbrahim DENİZCİER ve beraberindeki heyet, son olarak MHP Ge- 


DENİZCİER 
BAŞKANLIĞINDAKİ 
TÜRK-İŞ 

HEYET”İ 

MHP 

GENEL 

BAŞKANI 
TÜRKEŞ'İ DE 
ZİYARET 
ETTİLER... 


nel Başkanı Alpaslan TÜR-KEŞ'i parlamentodaki o çalışma odasında ziyaret ederek, bir süre görüştüler. DENİZCİER, TÜR-KEŞ”ten, parlamento gündemin- de bulunan sosyal içerik kanunların bir an önce çıkarılmasında yardımcı olmasını ve Cumhurbaşkanı seçiminin kısa zamanda gerçekleştirilmesini istedi. 


MHP Genel Başkanı TÜRKEŞ ise yaptığı açıklamada, «Cumhurbaşkanı seçiminin uzamasından huzursuzluk duyduklarını bunun için de meclisin haftada iki gün sosyal içerikli kanunları görüşmesini teklif ettiklerni» bildirdi. 

TÜRKEŞ «tekliflerinin CHP tarafından engellendiğini, meclisin boş turlarla (o oyalanması- nın ve halkın beklediği kanunların çıkmamasının doğru olmadığının söyledi. 

MHP Genel Başkanı TÜRKEŞ, «İşçi haklarından geriye dönüşü asla tasvip o etmedikleri» kaydederek özetle şöyle devam etti : 

«İşçi meselelerini en önemli mesele olarak görüyoruz. Bilhassa asgari ücret, bu hayat pahalılığında gülünç hale gelmiştir, Asgari ücretin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve vergiden muaf olmasını istiyoruz. 


1980 yılında kamu kesiminde 
700 bin işçi yeni toplu iş sözleşmesi yapacaktır. Bu sözleşmeler yapılıncaya kadar, işçilerin biriken haklarından mah - sup edilmek üzere avans verilmesi lâzımdır. Makdl bir tahmin yapılarak işçilerin toplu sözleşmesi imzalanınca tahsil edilmek şartıyla . avans verilmel - dir.» 


Bu ziyaretleri tükiben MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ve CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, ayrı ayrı tarihlerde TÜRK-İŞ'i ziyaret etmişlerdir. 


Türkeş ve Feyzioğlu, bu ziyaretleri sırasında, TÜRK-İŞ'in önerilerini benimsediklerini ve par:ümento”da da destekliye - ceklerini belirtmişlerdir. 


TÜRK-İŞ 
YÖNETİM 
KURULU 
OLAĞANÜSTÜ 
TOPLANDI... 


YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISINA 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN 
DEMİREL DE KATILDI 
=: 


DAHA ÖNCEKİ TARİHLERDE 

SADİ IRMAK VE BÜLENT ECEVİT DE BAŞBAKAN SIFATIYLA 

TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULUNA KATILMIŞLARDI... 


ə 

DEMİREL”İN YÖNETİM KURULUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMADAN SONRA, BAŞTA KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ TEBLİĞİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İLE PARLAMENTODAN TÜRK-İŞ'İN TALEBİ ÜZERİNE GERİ 

ÇEKİLEN ÜÇ KANUN TASARISI ÜZERİNDE KONFEDERASYON GÖRÜŞLERİ KESİNLEŞTİ... 

e 

PARLAMENTONUN İŞLERLİĞE KAVUŞTURULMASINI İSTEYEN TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU, ÖZEL GÜNDEM HAZIRLANMASI KONUSUNDA C.H.P. GENEL BAŞKANINDAN DA YARDIM VE DESTEK İSTEMEYİ KARARLAŞTIRDI... 


© 
TÜRK-iŞ Ə HAZİRAN 1980 © 8 


ÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun 29 Mayıs'ta başlayan olağanüstü toplantısı sonunda 


yayınlanan bildiride, parlamentonun bir an önce işlerliğe kavuşturulabilmesi için (Cumhurbaşkanı seçiminin daha fazla geciktirilmemesi istenmiş ve Hükümetçe geri çekildiği Başbakan tarafından ifade edilen sosyal içerikli yasaların çıkarılması amacıyla parlamentonun özel gündem yapması istenmiştir. 

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu çalışma hayatını ilgilendiren ve bu yasaların parlamentonun tatile girmesinden önce yasalaştırılabilmesi amacıyla özel gündem teşkili konusunda ana muhalefet partisi lideri Bülent ECEVİT'in de yardım ve yakın ilgisini istemiştir. 

Yurdumuzdaki anarşik olayların siyasi parti yöneticilerine, güvenlik kuvvetlerine ve ordu mensuplarına yöneldiği bu kritik dönemde olağanüstü toplanan TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Devlet Başkanının parlamento içinde ve daha fazla gecikilmeden seçiminin kaçınılmaz bir görev olduğunu hatırlatmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, alındığı belirtilen her türlü önleme rağmen hızla tırmanışını sürdüren anarşik olayların önlenmesi ve dar ve sabit gelirli vatandaşların alım gücünü olumsuz yönde etkileyen başıboş piyasa düzeni yanında Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ayrı ve ağır bir sorun şeklinde ortaya çıkarılmasının demokratik 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rejimi zaafa uğratıcı nedenlerden biri olduğunu belirtmiş ve vatandaşların iç içe ağır sorunlarla yaşadığı şu günlerde parlamentonun işlemez halde bulunmasının bağışlanacak bir kusur olmadığını vurgulamıştır. 


YÖNETİM KURULU BİLDİRİSİ 


Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren ve gerçekleşmesi sabırsıklıkla beklenen bazı kanun teklif ve tasarılarının bir an önce yasalaşması için her türlü politik düşüncelerin dışına çıkılarak, bir özel gündem teşkili suretiyle parlamentodan geçirilmesinin kaçınılmaz bir zaruret olduğuna işaret eden TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, «Özellikle vergi adaletini sağlayacak kanun ile en az geçim indiriminin gerçekleştirilmesi için samimi inanç taşınması halinde olumlu sonuç alınacağını belirterek, parlamenterlerin seçim propagandalarında ve her hükümet programında yer alan beyanların hatırlanmasını» istemiştir. 

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun olağanüstü toplanmasının gerekçelerine de yer verilen bildiride, şöyle denilmiştir : 

«Çeşitli uyarılarımıza rağmen, o parlamentoda temsil edilen siyasi parti liderlerine ve meclis başkanlarına sunduğumuz sosyal içerikli yasaların çıkmaması karşısında TÜRK-İŞ topluluğunun bu ko- 


SON 
OLAĞANÜSTÜ 
TOPLANTIMIZA 
KATILAN 
BAŞBAKAN 
DEMİREL, 
TÜRK-İŞ'İN 
İSTEKLERİNE 
«EVET» 

DEDİ... 


TÜRK-İŞ 
YÖNETİM 
KURULU 
ÜYELERİNDEN 
BİR 

GRUP... 


nudaki temayülünü belirlemek üzere, 9 Nisan 1980 
tarihinde TÜRK-İŞ yöneticileri Ankara'da özel bir toplantı yapmışlardır. TÜRK-İŞ'e bağlı tüm kuruluşların genel merkez icra kurulu üyelerinin katıldığı bu toplantıda, ülkenin içinde bulunduğu çeşitli sorunlar yanında, çalışma hayatını ilgilendiren tüm konular ayrıntılı şekilde gözden geçirilmiş ve Türk-İş istekleri bir rapor halinde TÜRK-İŞ Yönetim Kuruluna sunulmuştu. Hemen ertesi gün toplanan TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, 10-12 Nisan tarihleri arasında üç gün süreyle yaptığı müzakereler sonunda, toplu iş sözleşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması, uyuşmazlık noktasında olanların çözümlenmesi, kıdem tazminatının yeniden düzenlenerek, 


vergilendirilme şeklini belirliyen Tebliğin yasaya uygun hale getirilmesi, en az geçim indiriminin asgari ücret düzeyinde tutulması, vergi adeletinin sağlanması, birikmiş işçi alacaklarının ödenmesi, 


politik düşüncelerle işçi çıkarılması işlemlerine son verilmesi yanında, parlamentoya sevkedilmiş olan Eşel - Mobil, Tarım ve Orman İş Kanunu ile Tam Süre Çalışma Kanunu tasarılarının geri alınması 


ve sosyal içerikli diğer kanun tasarılarının bu dönemde çıkarılması konularını kapsayan öneri paketini, bir kez daha hükümete, Senato ve Meclis Başkanlıklarına ve T.B.M.M.'nde temsil olunan siyasi parti başkanlıklarına sunulmasına ve taleplerin ye: rine getirilmesi için de Mayıs 1980 sonuna kadar mühlet tanınmasına karar vermiştir. 

Yönetim Kurulunun direktifi ile hazırlıkları tamamlayan İcra Kurulu, Mayıs ayının ilk haftasın da bu öneri paketini kararlaştırılan mercilere sunmuş ve kamu oyuna açıklamıştır. 

Ancak, verilen süre içinde gerekli girişimlerin yapılmadığını saptayan TÜRK-İŞ İcra Kurulu, yasalar çerçevesinde uygulamaya koyacağı eylem biçiminin saptanması için TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunu 29 Mayıs tarihinde olağanüstü toplantıya çağırmıştır. 

Bu arada, TÜRK-İŞ Genel Merkezini ziyaret eden M.H.P. ve C.G.P. Genel Başkanları, TÜRK-İŞ önerilerine ilişkin görüşlerini yazılı birer rapor halinde İcra Kuruluna vererek, bu konuların yasalaşması için destekçi olacaklarını belirtmişlerdir. 

Her iki liderin bu görüşleri, TÜRK-İŞ Yönetim Kuruluna da sunulmuştur. 


BAŞBAKAN TOPLANTIYA KATILDI... 

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun 29 Mayıs günü başlayan olağanüstü toplantısına Başbakan Süleyman DEMİREL de katılmıştır. Beraberinde Devlet Bakanı Ahmet KARAHAN, Çalışma Bakanı Cavit ERDEMİR, Sosyal Güvenlik Bakanı Sümer ORAL ve AP. Genel Başkan Yardımcılarından Ali Naili ERDEM olduğu halde TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun olağanüstü toplantısına katılan Başbakan DEMİ-REL, burada yaptığı konuşmada daha önce kendisine sunulmuş olan ve Yönetim Kurulu toplantısı- nın gündemini teşkil eden sekiz ana konudan altısında TÜRK-İŞ'le tamamen, ikisinde de parlamentoyu ilgilendirdiği cihetle kısmen fikir birliği içinde bulunduğunu belirtmiştir. 

Başbakan DEMİREL, toplantı sonunda basına verdiği demeçte, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri ile yaptığı görüşmeyi anlatmış ve başta kıdem 


tazminatlarının vergilendirilmesi ile ilgili (o Maliye Bakanlığının 125 seri numaralı Genel Tebliğinin geri alınacağını bildirmiştir. Başbakan DEMİREL, 


kamu kesimini ilgilendiren 16 işkolunda başlamış toplu sözleşme müzakerelerinin bir an önce tamamlanması için de Devlet Bakanı Ahmet KARA-HAN'ın görevlendirildiğini ve uyuşmazlık noktasında bulunan 7 işkolu sözleşmesinin en kısa sürede çözümleneceğini vaadetmiştir. 

Başbakan Süleyman DEMİREL, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu toplantısı sürerken yaptığı bir açıklamasında, TÜRK-İŞ'in talepleri arasında bulunan en ez geçim indiriminin, asgari ücret düzeyini de aşacak şekilde çıkarılmasını sağlamak amacıyla gerekli yasa tasarısının parlamentoya sunulduğunu ve bu tasarının mali yükünü teşkil eden 98 milyar liranın karşılanması konusunda gerekli kaynağın bulunduğunu, ancak bu kanunun meclislerden çıkabilmesi için ana muhalefet partisinin kendilerine yardım: cı olması gerektiğini beyan etmiştir. 

Başbakan bu konudaki kaynağın karşılanmasını içeren vergi yasasının siyasi sorumluluğunu hükümet olarak yüklendiklerini sözlerine eklemiştir. 

TÜRK-İŞ'in hükümete sunduğu önerilerin tümünde haklı bulunduğunu ve esasen TÜRK-İŞ'in bugüne kadar hiçbir sorumsuz istek ve harekette bulunmadığının şükranla kaydedildiğini belirten Başbakan DEMİREL, bu istekler arasında bulunan birikmiş işçi alacaklarının 4 Haziran tarihinden itibaren uygulama planına göre ödenmeye başlanacağını belirtmiştir. İşçi çıkarmaları konusunda da bilgi veren Başbakan DEMİREL, «Biz kimsenin işine ve ekmeğine mani olmak istemeyiz. Haksız çıkarılanlar, gayet tabii ki, işlerine iade edileceklerdir. Ancak, suçları belirlenmiş ve belgelenmiş olanların da savunulamayacağını tekrarlamak isterim.» 
demiştir. 

Demirel TÜRK-İŞ'in isteklerini haklı bulduklarını beyanla, halen parlamentoda bulunan Eşel-Mobit Kanun Tasarısı ile Tarım ve Orman İş Konunu Tasarısı ve Tam Süre Çalışma Kanun Tadil Tasarısının bir-iki gün içinde Başbakanlık tezkeresi ile geri alınacağını ve adı geçen yasaların TÜRK-İŞ'in görüş ve önerilerine yer verilecek biçimde yeniden hazırlanacağını taahhüt etmiştir. 

Başbakan, Parlamentoda bulunan sosyal içerikli diğer yasaların gerek Parlamento aritmetiği, gerek Parlamentonun bugünkü çalışma düzeni karşısında bu dönem yasalaşmasının pek mümkün görülemediğini ifade etmiş ve fakat haklı gördükleri TÜRK-İŞ taleplerinin önemle dikkate alınacağını da sözlerine ilave etmiştir. 


YASA TASARILARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR... 


Başbakan Süleyman DEMİREL'in bu açıklamaları ve taahhütlerinden sonra adı geçen yasa tasarılarının parlamentodan geri çekildiğini saptayan Türk-İş Yönetim Kurulu, bundan sonraki görüşmelerde yeniden hazırlanacak bu tasarılar konusunda ki TÜRK-İŞ görüşlerini onaylamak suretiyle kesin şekle getirmiştir. 

Kısa bir süre önce, TÜRK-İŞ teknik komisyonlarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulunun onayından geçen TÜRK-İŞ görüşleri şunlardır : 


MALİYE BAKANLIĞININ 125 SAYILI TEBLİĞİ : 


İşten çıkma tazminatının nasıl vergilendirileceğini açıklayan bu tebliğ, Anayasamızın 61 nci maddesine ve 193 sayılı gelir vergisi yasasının 25/7 nci maddesinin lafzına aykırı bulunmaktadır. 

Tebliğde, işten çıkan veya çıkarılanlara ödenecek tazminatın 30 günlük tutarı üzerindeki miktarının vergiye tabi olacağı belirtilmiştir. Halbuki,.193 
sayılı yasa, bu durumda işçinin tazminata esas ücretinin bir aylık tutarının 24 katını vergi muafiyeti içinde saymıştır. Yasa, ödenecek tazminat miktarının tutarını ölçü almasına rağmen, adı geçen 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tebliğ miktar ne olursa olsun sadece bir aylık tutarı esas almıştır. 

Bunun tabii sonucu olarak, 125 sayılı Tebliğ ile vergi muafiyet sınırı daraltılmış ve işten çıkma tazminatı yasaya aykırı şekilde daha fazla vergilendirilmek istenmiştir. 

Gerek Anayasa, gerek vergi yasasına aykırı olan bu tebliğin iptali için Konfederasyonumuzun Danıştay'da açmış bulunduğu dava, tebliğin Maliye Bakanlığınca yürürlükten kaldırılıp, yeniden ve görüşlerimiz istikametinde düzenlenmesi halinde, tarafımızdan geri alınacaktır. 


EŞEL - MOBİL KANUN TASARISI : 


Hükümetçe hazırlanan «Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Fiyat Artışlarına Uygun Olarak Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı» toplu sözleşme düzenine tabi işçileri de kapsadığı ve Anayasa teminatında olan toplu pazarlık hakkını 5 yıl süte ile askıya almayı amaçladığı için Konfederasyonumuz karşı çıkmıştır. 


YÖNETİM 
KURULU 
TOPLANTISINA 
KATILAN, 
TÜRK-İŞ 
YÖNETİM 
KURULU 
ÜYELERİNDEN 
BİR BAŞKA 
GRUP... 


Hızla artan fiyatlar karşısında, toplu sözleşme hakkına sahip bulunmayan çalışanların, enflasyonun yok edici etkisinden kurtarılmaları için ücretlerinin fiyatlar karşısında artırılması şüphesiz sosyal adaletin bir gereğidir. Konfederasyonumuz ilke olarak bu sistemi benimsemektedir. Ancak, tasarı ve metni gerek kapsadığı kitle, gerek ücret artış oranlarının tesbiti, gerekse organının oluşumu ile uygulanış tarihlerini yeterli bulmamış ve ihtiyaca uygun hale getirilmesini gerekli görmüştür. 

Toplu sözleşme düzenine müdahale, mümkün değildir. Konfederasyonumuz, hiç bir kurum, merci ve kişinin toplu pazarlık hakkını sınırlayıcı tasarruflara imkan vermeyecektir. 

Talebimiz üzerine, hükümetçe parlamentodan geri alınan bu tasarı yerine, işçi haklarını kısıtlımayan ve fakat fiyat artışlarının gerçekçi bir oran- da memur ve emeklilerin ücretlerine yansıtılmasını sağlayan bir sistemin oluşturulması için, bazı ülkelerde uygulama alanı bulan ve olumlu sonuç alınan şekli ile bu sistemin yasalaşmasını temin için teklif çalışmalarımız sürmektedir. 


TARIM VE ORMAN İŞ KANUNU TASARISI : 


Hükümetçe meclise sunulan ve komisyonlarda bulunan bu tasarı, tarım ve orman işçilerinin sorunlarını çözücü nitelikten uzaktır. Tasarı ile getirilmek istenen haklar, yıllardır imzalanan toplu sözleşmelerle sağlanmış hak ve menfaatlerin çok gerisinde kalmaktadır. Çalışma mevzuatında yeknesaklığı sağlayıcı ve çalışanlar arasında asgari düzeyde eşitliği temin edici özellikten de yoksun bulunmaktadır. 

Bu nedenle Konfederasyonumuz, tarım ve orman işçilerinin yasa güvencesine kavuşturulmasını temin için 1475 sayılı yasanın 5 nci maddesinde değişiklik yapılması yoluyla bu işçilerin yasa kapsamına alınması görüşünü savunmaktadır. Bu suretle hem çalışma mevzuatında birlik sağlanmış olacak, hem çalışanlar arasında süregelen uçurum giderilmiş olacak, hem de bugüne kadar toplu sözleşmelerle elde edilmiş hakların gerisinde kalınmayacaktır. 


TÜRK-İŞ 
YÖNETİM 
KURULU 
ÜYELERİNDEN 
BİR KISMI... 


Bütün bunlara rağmen, işkolunun özellikleri gerekçe gösterilerek yeni bir yasa düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunda israr edilecek ise, tarım ve orman işkolunun bünyesinde taşıdığı özellikler yasada hüküm altına alınmalı, bunun dışında tüm çalışanları ilgilendiren konularda mevcut iş yasasına atıfta bulunulmalı ve mutlaka toplu sözleşmelerle elde edilip kazanılmış hak niteliği taşıyan hususlar aynen ve ileriye açık biçimde muhafaza edilmelidir. Konfederasyonumuz bu konuda Hükümete sunulacak görüşlerini hazırlamıştır. 


TAM SÜRE ÇALIŞMA KANUNU TADİL TASARISI : 


2162 sayılı sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına ait kanunun uygulanması, özellikle işçilerin sağlık hizmetlerinde büyük aksamalara yol açmış, SSK sağlık tesislerini işlemez hale getirmiştir. Anılan yasanın, zaman geçirilmeden günün koşullarına göre değiştirilmesi zorunludur. 

Yasa değişikliği ile «bizzat sağlık hizmetlerinde bulunan doktor ve sağlık personelini özendirici hükümler getirilmelidir. Sağlık personelinin, ülkemizin coğrafi bölgelerine göre ihtiyaç oranları dağılımı sağlanmalıdır. Sağlık tesisleri arasında doktor sirkülasyonunu önleyici tedbirler alınmalıdir.» şeklindeki TÜRK-İŞ görüşü kanun metninde ve ilgili yönetmelikte yer alacak biçimde hazırlanmış bulunmaktadır. 


KIDEM TAZMİNATI KANUNU TADİL TASARISI : 


Konfederasyonumuz, kıdem tazminatını işçinin ödenmesi sonraya bırakılmış ücreti olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle, kıdem tazminatını sınırlayıcı düzenlemeleri iş hukukunun felsefesine aykırı görmekteyiz. 

1927 sayılı yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine çıkarılacak yeni yasada, işçinin hizmet ilişkisinin sona ermesi durumunda, her hal ve şartta kıdem tazminatı ödenmesi öngörülmektedir. Parçalı hizmetlerin birleştirilmesi sağlanmalıdır. Her hizmet yılı için ödenecek tazminat miktarının en alt sınırı belirlenmeli ve fakat fazlası toplu pazarlık düzeninin normal işleyişine bırakılmalıdır. Kıdem tazminatının ödenmesini güvence altına alacak emredici hükümler getirilmelidir. 

Bu esaslar çerçevesinde kanun teklifi hazırlanmıştır. 


YENİ VERGİ KANUNU TASARISI : 


Konfederasyonumuz bu konudaki iki noktada toplamaktadır. 

1. EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ : 

En az geçim indirimi, asgari ücret prensibine bağlanmalı, asgari ücret mutlak surette ve tama: men vergi dışı bırakılmalıdır. Konfederasyonumuz tarafından üzerinde ısrarla durulan ve gerçekleştirilmesi için kesin tavır alınan bu husus, tüm siyasi partilerin programlarında yer almaktadır. Hükümet programında da bulunan bu konunun, zaman geçirilmeden gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması o halinde, bütçe gelirleri yönünden doğacak açık, vergi yoluyla sağlanacak diğer önlemlerle karşılanacak nitelikte görülmektedir. 


görüşlerini 


2. ADİL VERGİ DÜZENİ 


Konfederasyonumuz, az kazanandan az, çok kazanandan da çok vergi alınmasının bir eşitlik ve adalet gereği olduğunu her zaman savunagelmektedir. Vergi yasalarında yapılacak değişikliklerle mükellefin kazancına göre, gerçekçi ve adil vergi tarifeleri uygulanmalıdır. Vergi kaybını ve vergi kaçağını önleyici etkili ve zecri tedbirler alınmalıdır. Zirai kazançlar, uluslararası uygulamalar yönünde vergilendirilmelidir. Vergi ayarlamaları, toplumun çeşitli kesimlerinde görülen adaletsiz gelir uçurumlarını giderici ve vergi yükünün, her kesimin alımın gücüne göre dağılmasını sağlayıcı sistemi getirilmelidir. Bu takdirde vatandaşların devlet giderlerine katılmalarında ekonomik adalet ve eşitlik sağlanmış olacak, sosyal patlamaya sebebiyet verecek olan vergi başıboşluğu ortadan kaldırılmış olacaktır. Kazancın kutsallığı ve devamlılığı, adil vergi düzeninin sağlanması ile yaşayabileceği bir gerçektir. 

Vergi gelirini artırmak, çok kazanandan çok vergi alınması, vergi kaybının ve kaçakçılığının önlenmesinin yanısıra, bu gelirlerin kullanılış biçimi ile de yakından ilgilidir. Devletin vergi yolu ile elde ettiği geliri, toplumun her kesiminin, gelişmesini ve güçlenmesini sağlayıcı yatırımlara yöneltmesi, hizmette eşitlik ve adalet sağlaması vergi ödeyenleri memnun edecektir. 

Yüzbinlerce vatandaşı ilgilendiren bu kanun tasarı ve tekliflerinin her şeye rağmen, Meclislerden süratle geçirilmesi gereğine inanan TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerden aldığı destek vaadlerine güvenerek. 
kendilerini bir kez daha göreve davet etmeyi, temsil ettiği çalışanlar adına önemli bir hizmet saymaktadır.» 
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(ARO) 12. Genel Kurulu'na katılan TÜRK-İŞ Delegasyonu 


DENİZCİER, (ARO) 


GENEL BAŞKAN 


VEKİLLİĞİNE SEÇİLDİ 


ÜRK-İŞ Genel Başkanı İbrahim DENİZCİER, U- 


luslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) Asya Bölge Teşkilâtı (ARO)'nun, Bangkok'ta yapılan 12 nci Genel Kurul toplantısında, Genel Başkan Vekilliğine seçilmiştir. 


Asya Bölgesindeki 32 Konfederasyon ve yaklaşık 30 milyon işçiyi bünyes nde barındıran Asya Bölge Teşkilatı (ARO)'da, ilk kez bir Türk Sendikacı İcra Kurulu üyeliğine, (Genel Başkan Vekilliğine) seçilmiş bulunmaktadır. 


Bunun yanısıra, TÜRK-İŞ'in, Asya Bölgesinde İsthdama Yönelik önerisi başta olmak üzere, tüm önerileri oybirliği ile kabul edilerek, bunların yürürlüğe konulması için çalışmalara başlanılmıştır. 


Ayrıca, TÜRK-İŞ'in 12. Genel Kurula IMF ile ilgi ayrı bir karar tasarısı sunması ve bu tasarıda, IMF'nin gelişmekte olan ülkelere uyguladığı o politikayı değiştirerek, yardım alacak ülkeler için ileri sürdüğü koşul- 


TÜRK-İŞ 

GENEL BAŞKANI, 
TÜRKİYE'YE 

IMF TARAFINDAN 
AÇILACAK KREDİ 
KONUSUNDA 
ICFTU”NUN 
YARDIMCI 
OLMASINI 
VE 
IMF”NİN 
İŞÇİLER 
ALEYHİNDEKİ 

KATI TUTUMUNDAN VAZGEÇMESİNİ 
DİLEDİ. 


İSTEDİ 


GENEL 
BAŞKAN 
VEKİLLİĞİNE 
SEÇİLEN 
TÜRK-İŞ 
GENEL 
BAŞKANI 
DENİZCİER 
(ARO) 
GENEL 
KURULUNDA 
DİVAN 
BAŞKANLI- 
ĞINDA DA 
GÖREV 
ALDI 


ların yeniden gözden geçirilmesi yolundak' isteği (ARO) Genel 


Kuruluna katılan delegelerin tam desteğini kazanmıştır. 

Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Asya Bölge Teşkilatı (ICFTU/ARO) tun 12 nci Genel Kuruluna TÜRK -İŞ Genel Başkanı İbrahim Denizcier ile TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve YOL-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Halit MI-SIRLIOĞLU, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyes' ve Zonguldak Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet TEZER ve iki TÜRK-İŞ uzmanı katılmıştır. 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı İbrahim DENİZCİER, toplantı dönüşü Esenboğa Hava Alanında verdiği demeçte, Tayland'ın Baş kenti Bangkok'ta yapılan (ARO) Genel Kuruluna TÜRK-İŞ olarak verdikleri önerileri anlatmış, istihdama yönelik öner nin yanısıra, sendikal haklar, çokuluslu şirketlerin etkin denetimi, Asya Bölgesinde âdil ve dengeli ekonomik kalkma ile Asya'daki son Siyasal gelişmeler konusundak' önerilerin (ARO) Genel Kurulunda TÜRK-İŞ'in görüşleri olarak kabul edildiğini bildirmiştir. 

Öte yandan, biz temsil ettiğimiz her top'antıda ve her yerde, öncelikle ülkemizin sorunlarını, daha sonra da işçilerimizin ve dünya işçilerinin sorunlarını dile getirmeyi, onların le- 


hine olacak her türlü öneriyi savunmayı ve desteklemeyi görev saymaktayız. Bu toplantıda da, izlediğimiz yol bu oldu. Bunu yaparken de, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız ve işçi kardeşlerimizin aleyhine olacak girişimlern ortadan (kaldırılması konusunda ısrarlı olduk. 

ARO Genel Kuruluna sunduğumuz IMF ile ilgili karar tasarısı büyük ilgi uyandırdı ve destek gördü. Biz, bu tasarıda, TÜRK-İŞ olarak, IMF'nin gelişmekte olan ülkelere uyguladığı politikaların değiştirilmes'ni ve yardım alacak olan ülkelere IMF tarafından ileri sürülen katı ve yardım alan ülkeyi yıpratıcı koşulların yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. 

Asya Bölge Teşkilâtı Genel Kuruluna bu önerlerimizi getirdik ve destek yönünden tam başarı sağladık. 


IMF'NİN TÜRKİYE İÇİN 
İLERİ SÜRDÜĞÜ 
ŞARTLAR 


TÜRK-Ş”in görüşü olarak, bu isteğimizin uygun bulunmasından sonra, önerinin ikinci bölümünü ortaya koyduk ve IMF'nin Türkiye'ye kredi açmak için teri sürdüğü bazı koşulların öncelikle ortadan kaldırılmasını istedik. 

Bu geniş açıklamalarımızdan sonra, memnuniyetle belirte- 


yim ki; TÜRK-İŞ'in Hükümetimize verdiği dcil sosyal önlemlerle ilgili görüşlerimizi 


ICFTU ve ARO üyeleri desteklediklerini bildirdiler.» 


ICFTU ULUSLARARASI 
DÜZEYDE 
GİRİŞİMLERDE 
BULUNACAK... 


TÜRK-İŞ Genel Başkanı DE- 


NİZCİER, daha sonra şunları söylemiştir : 

«IMF Te ilgili önerimizin son bölümünde ise, ICFTU”nun üyesi tüm kuruluşların, kendi hükümetleri nezdinde etkin girişimlerde bulunarak, IMF'nin Türkiye'ye yapacağı mali yardım Sırasında, ileri sürdüğü katı koşulların değiştirlmesinin sağlanmasını istedik. 

Sevinerek söyleyeyim ki, bu isteklerimiz paralelinde ve Türk - İş'in talep ettiği sosyal önlemler konusunda, ICFTU”nun her düzeyde ulusal ve uluslararası girişimlerde bulunacağını tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Ayrıca, ICFTU”nun Genel Sekreteri dostum Ötto Kersten, ARO Genel Kurulunda, gündem dışı bir konuşma yaparak, IMF” nin dış yardım konusunda ileri sürdüğü şartları ağır bulduğu- 


nu söyledi. IMF'nin bu politikasını değiştirmesi yolunda TÜRK-İŞ”in önerilerini benim- 


sediğini de sözlerine ekledi.» 
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SOSYAL 
GÜVENLİK 
SORUNLARI VE 
KAYGILARIMIZ 


© EMEKLİLERİN 
ACIKLI HALI 


© SSK'NIN 
MALİ DURUMU 


© SAĞLIK HİZMETLERİ 


© İŞÇi MESKENLERİ 
ÇIKMAZI 


© SSK'NIN İDARİ 
BUNALIMI 


© SSK, İŞÇİNİN 
ÖZMALIDIR... 
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ŞİDE: ” Sosyal Güvenlik konularında kaygılarımız var..,, 


ÜRK-İŞ Genel Sekreteri 
T" Sadık ŞİDE 17 Mayıs günü bir basın toplantısı düzenleyerek sosyal güvenlik sorunları, SSK'nın bugün iç.nde bulunduğu durum konularında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun Mayıs ayının 29 unda olağanüstü toplantıya çağrıldığını açıkladı. 
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri M. 
Sadık ŞİDE basın toplantısında özetle şunları söyledi : 


SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARIMIZ : 


«Ülkemizde sosyal güvenlik politikasının kesinlikle çizilme- 


miş olması, T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar, BAĞ-KUR, Ticaret Odaları, Borsalar, Sanayi Odaları, Bankalar, Emekli Sandıkları ve Sosyal Yardım Genel Müdürlüğünün  birbiriyle ilgilerinin olmaması sınırlı bırakırken, diğer yandan da sağlanan haklar bakımından önemli farklar yaratmıştır. 


Anayasamızın teminatı altında bulunan Kazanılmış Sosyal Güvenlik Hakları bugünlerde zedelenmiş olmaktan dolayı yaygın bazı şikâyetlere hedef olmaktadır. 


Bu şikâyetler arasında özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu 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ile ilgili olanlar daha büyük 


önem taşımaktadır. 


Sigortalı mükellefler, eş ve çocukları, emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler. 
Toplam 10 milyon insana hizmet vermesi beklenen Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunduğu genel durum gerçekten kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. 


Başbakanlığın o 1.3.1980 ve 
2077 sayılı genelgesindeki «kadroların alınmasında ve kul'anılmasında azami tasarrufa ra - yet edilmelidir. Devletin hizmetlerini görecek sayıda personelin çok üstünde personel istihdam edilmemesi» uyarısının 


GENEL 


SEKRETER 
ŞİDE, 
DÜZENLEDİĞİ 
BASIN 
TOPLANTISINDA 
SOSYAL 
GÜVENLİK 

VE 

ÇEŞİTLİ 

İŞÇİ 
SORUNLARINA 
DEĞİNDİ... 
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tam aksine Sosyal Sigortalar Kurumunun bütün ünitelerinde, eş, dost ve hatır tayinleri, kapıcı ve odacılara varıncaya kadar bizzat Bakan tarafından her gün yapılmaktadır . 


Bu arada işçiler ve tüm sigorfalılar tarafından hizmetleri sebebiyle tutulan, sevilen hekimler, Başhekimler, idare: müdürleri bir yerden diğer bir yere tayin edilmektedir. Bunlar arasında beş ayda üç defa tayin edilenlere rastlanmıştır. Bu kötü davranış yüzünden Kurum, pek çok değerli elemanını da kaybetmiştir. 


Sonuç olarak, sağlık tesislerinde hizmet standardında düşüşler kaydedildiği, Kurumun 


tüm hizmetlerinde gerileme olduğu bu dönemde SSK'nın kurulduğu günden beri en yüksek personel sayısına (ulaşılmıştır. 
Bu sorumsuzluk ve israf Kurumu daha da kötü duruma düşürecektir. 


Bu olanlardan Bakan ve Genel Müdür ne kadar kusurlu ise, seçimle gelmiş altı kişinin de bulunduğu Yönetim Kurulu bir o kadar daha suçludur. 


Yine, 4792 Sayılı Kuruluş Kanunu'nun 3. maddesi iki genel müdür yardımcısından söz etmektedir. 


Kuruluş kanununun bu amir hükmüne karşı, Sosyal Güvenlik Bakanlığının emri ile Genel Müdür Muavinlerinin sayısı do- 


— . ” 


Vlll-5 MUNİ ARİ 
HMM KONULU 


ŞİDE”NİN BAŞKANLIĞINDA TOPLANAN TÜRK-iş 
HUKUKÇULAR DANIŞMA KURULU «KIDEM TAZMİNATLARI» KONUSUNDA DANIŞTAYA BAŞVURMAYA KARAR VERDİ 


TÜRK-İŞ Hukukçular Danışma Kurulu, Genel Sekreter M. Sadık ŞİDE'nin başkanlığında toplanarak, Maliye Bakanlığınca çıkartılmış bulunan ve Kıdem Tazminatları ile ilgili 


olan 125 Sayılı tebliğin iptali için Danıştaya 


kararlaştırmıştır. 


TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların hukukçularından TÜRK-İŞ Hukukçular Danışma Kurulunda, ayrıca, 


başvurmayı 


kurulu çalışma 


mevzuatı ile ilgili kararlar ve tebliğler de incelenmiştir. 


kuza çıkarılmış ve hepsine yeni atamalar yapılmıştır. 

Hiç bir Kurum ve Kuruluşta örneğine rastlanamayacak bu tablo, Sosyal Sigortalar Kurumunun, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca nasıl kullanıldığını gösteren ilginç bir örnektir. 


SSK. İŞÇİNİN MALIDIR : 

Sosyal Sigortalar Kurumu bütün varlığıyla işçinin malıdır. 
Devlete vergisini tam ve en adil şekilde her ay peşin ödeyen işçilerimiz. Ayrıca ödemekte ol- 


duğu ikinci vergi mesudbesindeki primlerle ve işverenlerin işçiler için ödediği primlerin meydana getirdiği SİGORTA 


KURUMU, çiftlik değildir. 

Türk işçisinin yegâne sosyal güvencesi olan Sosyal Sigortalar Kurumunu, keyfi ve sorumsuz yönetimle çıkmaza sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur. 

Olanlar işçinin sabrını tüketmiştir. Tüm ilgilileri uyarıyoruz. 


DEVLETİN GÖREVİ, 
ÖZEL SEKTÖRE 
DEVREDİLEMEZ : 


Niteliği ve gördüğü hizmet itibariyle ikinci bir resmi gazete halinde olan TİCARET SİCİ-Lİ GAZETESİ'nin basılması ve dağıtılması büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetlerin kamu yararının gerektirdiği şekilde yapılması esastır. 

Bütün bunlar düşünülerek Tİ-CARET SİCİLİ GAZETESİ geçmişte' tesbit edilmiş bulunan bazı sakıncalarda dikkate alınarak bundan üç yıl kadar önce Resmi Gazete gibi Başbakanlık Matbaasında basılmaya ve dağıtılmaya başlanmıştır. 

Ancak, bu defa bir Kararname ile bu gazetenin basım ve dağıtımı işi, özel sektör temsilcisi olan Odalar Birliğine verilmiştir. 

Devletin asli görevleri ara - sında bulunan bir hizmetin özel sektöre devrini sakıncalı bulduğumuz ve bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ilgililere hatırlatıyoruz.» 
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9 - 16 Mayıs günleri arasında 
döviz varlıklarında ortaya çıkan hızlı gerilemeye paralel emisyon hacmi de 4 milyar 292 
milyon lira azalarak 195 milyar 
5 milyon liraya düştü. Net konvertibi döviz varlıkları hafta başında 75.5 milyon dolar eksilmeylə 552,4 milyon dolar oldu. Bu gerileme, döviz borçlarındaki 7,6 milyon dolarlık yükselmeden etkilendi. Böylece, bir önceki hafta 786,7 milyon dolar olan altın ve döviz o rezervleri 


toplam 740,5 milyon dolara indi. 


DÖVİZ 
REZERVLERİNDEKİ 
GERİLEME 
EKONOMİYİ 
OLUMSUZ 
ETKİLİYOR 


Merkez Bankası'nın döviz varlıklarındaki gerilemeler, özellikle kamu kesiminin 'thalat transferlerinin gecikmesinde etkili oluyor. Bankaların döviz pozisyonu tutma uygulamalarında sağlanan yaygınlık, döviz varlıklarmın önemli bir bölümünün bu kaynaktan toplanmasına yol açıyor. Nitekim, 16 Mayıs günü ftibariyle net döviz rezervi Merkez Bankası'nda 552,4 milyon dolar iken, bankalarda 259 
milyon dolardı. Böylece, döviz varlıklarının yaklaşık yüzde 31'i bankaların elinde toplandı. 


OECD”YE GÖRE : 


İŞÇİ ÜÇRETLERİNE 
SINIR KOYMAK 
ENFLASYONU ÖNLEMİYOR 


Batılı çevreler Türkiye'de enflasyonunun önlenmesi için sık sık 'şçi ve memur ücretlerinin sınırlanmasını isterken, OECD'nin son yayınlandığı Türkiye ile ilgili raporda yalnızca ücret ve maaşlarının kısıtlanmasıyla enflasyonun önlenemeyeceği ifade edildi. 

Raporda, Türkiye'de işçi ve memurların milli gelirden aldıkları payın batı ülkeier.ne göre çok daha küçük olduğu kaydedildi. Bunun sonucu olarak, ücret artışlarını sınırlayip, çalışan kesimlerin alım gücünü kısıtlayarak mal talebini gereğince azaltmanın mümkün olmayacağı kaydedildi. 
Bilindiği gibi Türkiye'de ücretliler milli gelirden sadece yüzde 35 pay alıyorlar. 

OECD raporunda enflasyonun dizginlenmesi için bir vergi reformu yapılması ve sıkı mali tedbirler alınması gerektiği belirtildi. 


MERKEZ BANKASI KREDİLERİNDE DURAKLAMA VAR 


Hafta içinde, Merkez Bankası kredileri 1 milyar 273 milyon lira azalarak 459 milyar 51 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu gerilemede, bankalar kesiminin 
kullanımlarındaki 1 milyar 743 
milyon liralık, tarımsal amaçlı 
kooperatif kredilerindeki 211 
milyon liralık düşüşler etkili oldu. Bankalar kesimi, hafta içinde tahvil üzerine kullandığı kredileri 1 milyar 836 milyon lira azalttı. Ticari senet reeskont ları 238 milyon lira gerilerken, orta vadeli kredi kullanımları 
254 milyon lira, ihracat fonu finansmanı da 65 milyon lira yükseldi. Bankaların Merkez Ban- 


17 © HAZİRAN 1980 6 TÜRK-İŞ 


kası'ndaki serbest mevduatı 2 
milyar 281 milyon lira, munzam karşılıklar da 398 milyon lira artış gösterdi. 


1979 yılı sonuna göre, Merkez Bankası kredilerinin toplamı 76 milyar 913 milyon lira 
genişledi. Bu genişlemenin 29 
milyar 267 milyon lirası kamu kesimi, 36 milyar 700 milyon 
lirası bankalar, 10 milyar 946 
milyon lirası ise tarımsal amaçlı kooperatif kredilerinden kaynaklandı. Merkez (Bankası'nın bir önceki yılın üzerinde bir kredi genişleme politikası izlediği ortaya çıkmaktadır. 1979 yılının 


aynı dönemindeki kredi kullanım artışı 13 milyar 84 milyon lirayla sınırlıydı. Banka, geçtiğimiz yılın 1 Ocak - 18 Mayıs 
döneminde, kamu kesimine 30 
milyar 740 milyon liralık kredi açmış, bankalara yönelik kredileri 8 milyar 246 milyon lira, tarımsal amaçlı kooperatiflere yönelik kullanımları da 9 milyar 
410 milyon lira azalmıştı. Merkez Bankası kredilerindeki bir önceki yıla göre hızlı gelişime karşılık, piyasadaki para sıkıntsı, yeterli satınalma gücünün gerçekleştirilememesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle ta- 


rımsal alım karşılıklarının ödenememesi artan fiyatlar kar- 


şısında geniş boyutlu yeni bir satınalma gücünün piyasaya sokulamaması, para darlığının ana kaynaklar arasında yer almaktadır. 

Hızlanan para darlığı şikqyetleri, yüksek faizli tahvli kullanımlarını özendirmiş, ikincil tahvil piyasasındaki (o canlılığın yılın başlarından bu yana artarak sürmesine yol açmıştır. 
Yükselen piyasa faiz oranı ise 


işletme maliyetleri üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadır. 


MERKEZ BANKASI KREDİLERİNDEKİ DEĞİŞİM : 


(Milyon TL.) 
31.12.1978 - 18.5.1979 31.12.1979 - 16.5.1980 Kamu 30.740 29.267 
Bankalar — 8.246 36.700 
Kooperatifler — 9.410 10.946 
Toplam 13.084 76.913 
ER 


IMF'YE 
BORÇLANMA 
KARŞILIKLARI 

ARTIRILDI 


Türkiye'nin IMF'ye borçlanma karşılıklarının omuhasebeleştirildiği «Uluslararası Müesseseler» hesabı, son hafta içinde 5 milyar 360 milyon lira artış gösterd'. Böylece, hesap toplamı 22 
milyar 225 milyon liraya çıkarken, 5 milyar 360 milyon lira emisyonu azaltıcı etki yarattı. 


Öte yandan, hafta içinde, bankalardaki mevduat toplamındaki değişime paralel, munzam 


karşılıklar toplamında 885 milyon lira azalma gerçekleşti, Böylece munzam karşılık toplamı 107 milyar 701 milyon liraya indi. İthalat karşılıkları da hafta içinde 1 milyar 16 milyon 
lira gerilemeyle 106 milyar 659 
milyon liraya düştü. Bankaların 
serbest mevduat toplamının 540 
milyon lira artarak 9 milyar 701 
milyon liraya eriştiği son haftada resmi mevduat toplamı 
243 milyon lira azaldı. 


BU YIL 

4 MİLYON TON 
BUĞDAY İHRAÇ 
EDECEĞİZ 


Ticaret Bakanı Halil Başol'un yaptığı bir açıklamaya göre, bu yıl 15 milyon ton olarak gerçek eşecezi hesaplanan buğday rekoltesi nedeniyle, bu ürünün 
4 milyon tonunun dış ülkelere 
ihraç edilmesi bekleniyor. 

Trakya Bölges ndeki incelemeleri sırasında bu bilgiyi veren Ticaret Bakanı Halil Başol, buğday satışlarının hangi ülkelere yapılacağı konusunda da açıklamada bulunarak, şunları söyledi : Š 

«Bu yıl 10 milyon hektarlık bir a'anda buğday tarımı yapmaktayız. Buğday ürününün dünya çap ndaki önemini de gözönünde bulundurarak, buğday rekoltemizi 15 milyon tondan 30 milyon tona ulaştırmaya çalışıyoruz. 


F. ALMANYA 
600 MİLYON 
MARKLIK 
YARDIM YAPMAYI KARARLAŞTIRDI 


Federal Almanya'nın 1980 ek bütçesi çerçevesinde o Türkiye'- ye toplam 600 milyon marklık bir askeri yardım yapılacağı bildirildi. 

Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden o bildirildiğine göre, Federal Alman Hükümeti- nin bir teklifi üzerine, Almanya Federal Meclisi Bütçe Komisyonu 1980 ek bütçesi çerçevesi İçinde, Türkiye"ye 600 milyon marklık yardım yapılmasını kararlaştırdı. 

Bu özel yardımın, NATO tarafından gerekli görülen «Türk tank gücünün modernize edilmesi»'ne yönelik olduğu ve «Leopard-1» tanklarından oluşacağı belirtildi. 

Leopard-1 tanklarının yanısıra Türk Silahlı Kuvvetlerine yaklaşık 250 «Milan tanksavarı» nın da verileceği açıklandı. 
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Bekçi 
Dövmek mi, 
Üzüm 
Yemek mi?.. 


line getirmek isteyenler TÜRK-İŞ ilkeleri içinde en çok beşinci ilkey: tenkid konusu yaptıkları bilinmektedir. Yirmi dört ilkeden beşincisi Sınıflar arasında çatışma yerine barış ve dengeyi, uzlaşmayı öngören ve millet kavramına uygun olarak düzenlenen ilkedir. Aslında bu ilke hür sendikacılığın da temelidir. Sınıf kavgasını sürekli olarak tahrik edenler, bu tahrik kampanyasının ardında Proleterya Diktatörlüğü özlemlerini gizleyenler 1967 yılından bu tarafa kendi kendilerini de inkar ederek Millet bütünlüğünü zedeleme yolundadırlar. 
TÜRK-İŞ yedinci genel kurulu Ankara'da Bindokuz yüz altmışyedi yılında toplandığı zaman, henüz DİSK adı verilen kuruluş meydanda yoktu ve DİSK'te şimdi TÜRK-İŞ”in karşısında mücadele veren arkadaşların çoğunluğu TÜRK-İŞ ilkelerinin altına imza koymuşlardı. Türkiyemizin giderek daha huzursuz bir ortama sürüklendiği bir dönemde başlangıçta DEMİREL başkanlığındaki azınlık hükümeti TÜRK-İŞ'in haklı taleblerini yanlış değerlendirdi. Sayın Başbakan DEMİREL'in bu haksız ve yanlış değerlendirmedeki payını gerçekten bilmeye imkan yoktur. Nitekim sekiz ana maddede toplanan TÜRK-İŞ istekleri başta hükümet olmak üzere bütün part - lerin liderlerine birer dosya halinde takdim edilmiş ve sonuçları hakkında belli bir süre beklenmesi ve eğer ümit verici bir gelişme olmazsa en etki} eylem biçiminin uygulanması kararlaştırılmıştır. 
Toplu İş Sözleşmelerinin süratle ve makul ölçüler içinde bitirilmesi bu istekler dizisinde ilk sırayı işgal etmekte idi. Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Koordinasyon kurulu ile TÜRK-İŞ bünyesinde kurulan heyet arasmda anlaşma mümkün olamamış ve sıkıntılı günler gelip çatmıştı. Başbakan DE-MİREL”le yapılan görüşmede bu konuda açık bir ilerleme kaydedilmiş ve sözleşme - lerin Devlet Bakanı Sayın Ahmet KARAHAN başkanlığında bir ekible sürdürülmesi ve Başbakanın gerektiği anlarda devreye girmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş dönemlerde de 


T ÜRKİYE'yi bir iç savaş arenası ha-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Sayın DEMİREL'in katkıları ile çözümlenemez sanılan sözleşmelerin nasıl bit rildiği hatırlardadır. Eşel - Mobil adı verilen Mali İstikrar kanunu tasarısı ile, Tarım ve Orman İş Kanunu tasarıları işçi çevrelerinde büyük tedirginlik yaratmış ve haklı tepkilere sebep olmuştu. TÜRK-İŞ İcra Kurulunun taleblerile bu tasarılar Meclislerden geri alınacaktır. 
Başbakanlıktan geri steme teskereleri Meclis Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Bu tasarılarla ilgili olarak TÜRK-İŞ görüşleri alınarak tasarılar TÜRK-İŞ görüşlerine uygun bir biçime getirilerek Meclislere sevkedilecektir. Asgari geçim indirimi kanunu gelir ve gider denges' bozulmadan Meclisin Özel gündemli birleşimlerinde bir iki celsede gerçekleştirilecek, bu konuda Ana Muhalefet partisinin desteği sağlanacaktır. İşçi Alacaklarının bir an önce ödenmesi konusunda da Başbakandan açık teminat alınmış ve TÜRK-İŞ'le ortaklaşa yapılacak ödeme planı çerçevesinde işçi alacaklarının DÖRT Hazirandan itibaren ödenmesi kararlaştırılmıştır. İşçi çıkarmaları konusunda Başbakanın Kamu oyu önündeki teminatı açıktır. Devletin temeline dinamıt koymamak kaydı "le haksız yere yapılan çıkarmalar önlenecek ve haksızlıklar giderilecektir. 


Kıdem Tazminatlarının vergilendirilmesi konusunda Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve vergilendirmede işçi aleyhine hükümler taşıyan 125 Sayılı Tebliğ TÜRK-İŞ görüşlerine uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Meclislerin çalışması mümkün hale geldiği takdirde TÜRK-İŞ'in öncelik verdiği kanunların gerçekleştirilmesine öncelik (verilecektir. 
TÜRK-İŞ bu sekiz maddeden hemen hemen tamamında Sayın Başbakandan Kamu Oyu önünde müsbet cevap almıştır.  Maksatları Üzüm yemek yerine bağ bozmak ve bekçi dövmek olanlar bu tutumdan ve alınan sonuçlardan memnun olmamışlardır. TÜRK-İŞ Topluluğunda !se Sayın Başbakanın Yönetim Kuruluna katılarak kamu oyu önünde açıkça TÜRK-İŞ isteklerine evet demesi memnuniyetle karşılanmıştır. Dileriz ki, bu davranış iyi bir başlangıç olsun... 


ILO GENEL KURULUNDA 
TÜRK -İŞİN ÖNERİLERİ 
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ILO Genel Konferansında TÜRK-İŞ Genel Başkanı İbrahim DENİZCİER 

TİSK Temsitcisi, Büyükelçi 
| Kâmran İNAN 


ve Çalışma Bakanı 
Cavit ERDEMİR. (ÜSTTE) 


| TÜRK-İŞ Genel Başkanı DENİZCİER, 
Avusturya Çalışma Bakanı, 

ICFTU Genel Sekreteri Otto KERSTEN ve ÖGB Genel Başkanı ile 

bir görüşme sırasında, (ALTTA) 


4-25 Haziran 1980 tarihleri arasında (o Cenevre'de yapılan Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 66. 
Gensi Kuruluna, Genel Başkan Ibrahim Denizcier Başkanlığında Başkan Vekili ve TEKSIF Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Başkan Vekili ve Türk Deniz Ulaş-Iş Federasyonu Başkanı Emin Kul, Yönetim Kurulu üyesi ve Şeker-İş Başkanı Yaşar Doğualp, ILO Yönetim Kurulu Işçi Yedek Üyesi Kutay Aksel ile TÜRK-iŞ Batı Avrupa Temsilci Vekili Devriş Albayrak'- tan oluşan bir heyetle katılan Konfederasyonumuz, etkin ve olumlu bir çalışma yapmıştır. 

267 Hükümet, 129 işveren ve 
130 işçi olmak üzere 526 Delege ile, 627 hükümet, 247 işveren ve 319 işçi teknik danış manının okatılmasiyle toplam 1,719 delege ve müşavirin katıldığı bu yılki Genel Kurulda, ilk olarak Lesotho, Viet - Nam Grenada, Saint Lucia ile Zimbabwe devletlerinin ILO üyeliğine kabul edilmeleri karara bağlanmış ve gündemle ilgili komisyonlar oluşturulmuştur. 
TÜRK-İŞ”in «Kırsal Kalkınma» ile «Mesleki ve Teknik Eğitim» konularında iki karar tasarısını Genel Kurula sunması nedeniyle Başkan Denizcier ve Kutay Aksel Karar Tasarıları Komisyonunda görev almışlardır. Şevket Yılmaz «Aile Sorumluluğu olan Kadın İşçilem, Emin Kul ve Derviş Albayrak «Sözleşmelerin Uygulanması» ve Yaşar Doğualp ise «Toplu Pazarlığın Geliştirilmesi» Komisyonlarında görev almışlardır. 

Karar Tasarıları Komisyonu, 
İç Tüzük gereğince sunulan 17 
tasarıdan görüşülecek ilk beşini oylama ile belirlemiştir. 
TÜRK-İŞ tasarıları 3. cü ve 5.ci sıruyı almışlardır. Ayrıca İsrail'i kınamayı amaçlayan ve ILO'nun yerleşmiş şikayet ve inceleme mekanizmasını bir kenara iten siyasi nitelikli bir karar tasarısı ile Zimbabwe'ye Yardım ve Küçük İşletmelere Yardım tasarıları Konferuns gündemine alınmıştır. 

Görüşmeler sonucu Genel Ku rul TÜRK-İŞ”in önerdiği, «Kırsal Kalkınma Projesi»ni oybirliği ile kabul etmiştir. 

Sözleşmelerin Uygulanması Komisyonunda ise Türkiye, o- 


KABUL EDİLDİ 


nayladığı ve tam olarak uyguladığı 94 nolu «Kamu İhalelerin- de Çalışma Şartları Sözleşmesi» ile 95 nolu «Ücretlerin Korunması Sözleşmesi» konusunda kesin beyanda bulunmağa çağrılmıştır. ILO yıllardır bu sözleşmelerin uygulanmadığı nedeniyle Türk Hükümetlerini uyarmaktadır. Bu yıl «Kara Listeye Türkiye'yi girmekten, TURK-IŞ'in baskısı ile Hükümetin Tarım İş Yasası Tasarısını geri çekeceği ve yeni tasarıyı TÜRK-İŞ”le ortaklaşa hazırlayacağı (o vaadleri kurtarmıştır. 
TURK-IŞ Temsilcileri yeni hazırlanacak yasa tasarısında sözleşmenin öngördüğü hükümlere yer verileceğini beyan ederek ülkemizin ILO nezdindeki itibarını yükseltmiştir. Ancak hükümetin önümüzdeki yıl Haziran avında yapılacak Genel Kurula kadar inandırıcı o adımlar atmaması halinde ülkemizin gelecek yıl «Kara Liste»ye alınması muhakkaktır. 

, Aile Sorumluluğu Olan Kadın işçilerle ilgili olarak hür işçi kesiminin ve TÜRK-İŞ Temsilcilerinin etkin çalışmaları sonucu ILO bir Tavsiye Kararı kabul etmiş bulunmaktadır. Üye ülkeler bu kararın ışığı altında ulusal uygulamalarını düzenleyecektir. 


Bu yıl ilk kez görülen toplu pazarlığın geliştirilmesi konusunda bir Sözleşme Taslağı ile Tavsiye Kararı Taslağı kabul edilmiştir. Bu taslaklar gelecek yıl kesin karara bağlanacaktır. 
TURK-IŞ, üyesi kuruluşların da görüşlerini alarak taslak üzerindeki değişiklik önerilerini gelecek yıla kadar ILOya intikal ettirecektir. 

İki yıl önce Teşkilattan çekilen Amerikanın bu yıl yeniden dönmesi üzerine ILO Bütçesi yeniden düzenlenmiş ve Genel Kurul 1980 - 1981 Bütçe ve Programını kabul etmiütir. 

Ayrıca Genel Kurula Yunanistan Cumhurbaşkanı Karamanlis ile Alman Sosyal Demokrat Parti Başkanı Willy Brandtta özel davetli olarak gelmiş ve birer konuşma yapmışlardır. 
, Yaşlı İşçiler ve Emeklilik ile İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları konularında alınan ka - rarlar ile 66. Genel Kurul 
25 Haziran 1980 günü sona ermiştir. 
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haberler... 


Maden 


Federasyonu 
9. Olağan 


Genel 
Kurulu 


Ankara'da 
Toplandı. 


© KEMÂL ÖZER YENİDEN GENEL BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ... 


© ÖZER, AÇIŞ KONUŞMASINDA «MADEN İŞÇİLERİNİN 


SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ» DEDİ... 


ADEN İşçi Sendikaları 
MM reseryounın 9 ncu 

Olağan Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz ay sonların- da yapılmış ve sonuçta Genel Başkanlığa yeniden Kemal Ö-ZER seç.lmiştir. 

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan yapan Federasyon Genel Başkanı Kemal ÖZER, devlete ve millete ait madenlerin değerlendirilmesi konusunun, siyasi partilerimizin sen - ben mücadelesi nedeniyle yeterince ciddiye alınmadığını söylemiş ve devamla demiştir ki: 

«Devletleştir.lmiş bulunan yeraltı madenlerimizin tekrar özel sektöre devrine ait teşeb- 


büsleri ülke çıkarları ile bağlı görmüyoruz. Bu hususta yapılacak her türlü teşebbüse karşı federasyonumuzun 7. Genel Kurulunda alınan «Genel Grew kararını uygulamaktan çekinmeyeceğimizi açıklamaktan mut luluk duyuyorum. 


Sırası gelmişken bir konuya daha değinmeden geçem.yeceğim. Yeraltında çalışan işçilerimizin sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını öngören 
1954 senesinde çıkartılmış Maden Emniyet MNizamnamesini tadil edip günün şartlarına uygun hale getirmek üzere, Çalışma Bakanlığınca 1968 yılındanberi dört defa görüşümüz 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alınmış olmasına rağmen, Maden Emniyet Nizamnamesinde, bugüne kadar gerekli tadilat yapılmamıştır. 


Gerek madenlerimizin emniyetle çalışması ve gerekse işçilerimizin sağlığı bakımından önemli olan Maden Emniyet Nizamnamesinin çıkartılması için de Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığından gerekli gayretin gösterilmesini istiyoruz.» 


Kemal ÖZER konuşmasında, adaletli bir vergi düzeninin sağlanmasını, Asgari Ücretin vergi dışı bırakılmasını, kıdem tazminatlarından vergi alınmamasını ve sınır getirilmemesini de istediği konuşmasının son bölü- 


KEMAL 
ÖZER, 
TEKRAR 
GÖREV 
BAŞINA 
GETİRİLDİ... 


haberler... 


münde, Eşel - Mobil Kanun tasarısının Toplu Sözleşme düzenine müdahale ettiğini söyleyerek konuşmasını şöyle bitirm.ştir : 

«Eşel - Mobil sisteminin ikame edilmesi, Toplu İş Sözleşmesinde parasal maddelerin müzakeresini ortadan kaldırmaktadır. 275 Sayılı Kanun böyle bir uygulamaya imkan tanımamaktadır. Bu sistem ayni zamanda Anayasaya da aykırıdır. 

Ekonomik Politikası gereği fiyatların serbest bırakılmasını uygun bulan hükümet, bu arada kurduğu Toplu İş Sözleşmesi Koordinasyon Kurulu ile de Toplu İş Sözleşmelerini kontrol etmek ve işçi ücretlerine yapılacak zamları sınırlı tutmak gayretine girmiştir. Fiyatlara koş, ücretlere dur emri, adaletsizliğin ta kendisidir. 

Kıdem tazminatı, Vergi Kanunu, Eşel - Mobil sistemi ile işçi haklarının (o kısıtlanmasına yönelik hareket başlamıştır. 

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun bu hususlarla ilgili olarak yapacağı toplantıda alacağı karara, Maden Federasyonu olarak uyacağımızı şimdiden açıklarız.» 


ŞEVKET YILMAZ, 
«TÜRK-İŞ'İN ALACAĞI KARARLARA TEKSİF 
OLARAK BİZ DE 
UYACAĞIZ» 


Genei Başkan Kemal ÖZER”- in konuşmasından sonra, Genel Kurulu Yönetecek divan üyelikleri için seçim yapılmış ve Türk - İş Genel Sekreteri M. Sadık ŞİDE oybirliği ile (Başkanlığa seçilmiştir. 

ATATÜRK ve diğer şehitler için yapılan iki dakikalık saygı duruşundan sonra da, TÜRK-İŞ Genel Başkan Vekili ve Teksif Sendikası Genel Başkanı Şevket YILMAZ kısa bir konuşma yapmıştır. 


Şevket YILMAZ, Ülkemizin iç.nde bulunduğu anarşik ortamın tahammül edilmez bir duruma geldiğini söylemiş, son iki büyük olayın ise üzücü, yüz kızartıcı ve nefret verici olduğunu ifade ederek şunları söylemiştir : 

«Nüfus kağıtlarında ay yıldız olduğuna kesinlikle inanmadı - ğım bazı kişiler, bugünlerde Türk Ordusunun çok değerli bir komutanına silah çekmişler ve 


saldırıda bulunmak gofletine düşmüşlerdir. 
Yine bir mübarek gecede, 


Regaip Kandili dolayısiyle Büyük ATATÜRK'e dil uzatmak cüretinde bulunan, güya müslüman birkaç alçak, tüm Türk Milletini ve onun müslüman evlatlarını rencide (o etmişlerdir. 
Bunları İşçi Topluluğu olarak nefretle kınıyoruz ve cezalandırılmalarını istiyoruz. 

Ülkemizde bunlar olurken, önümüzdeki günlerde TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu toplanarak, Hükümete önerdiği ve bugüne kadar, gerek hükümetten gerek se siyasi partilerden hiç bir hareket görmedikleri Sosyal İçerikli Yasaların akibetini görüşecektir. 

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunda alınacak kararlara, biraz önce değerli arkadaşım Kemal ÖZER" in söylediği g.bi, biz de Teksif olarak uyacağımızı burada hu- 


zurlarınızda açıklamak istiyorum. 
Milletimizin bekleme gücü 


kalmamıştır. Bir an önce Cumhurbaşkanı seçilmeli, parlamentoya işlerlik getirilmeli ve Sosyal İçerikli Yasalar çıkarılmalıdır. Siyasi partiler ve temsilcilerinden beklediklerimiz bunlardır. Bu bekleme 29 Mayıs'ta sona erecek, ve Yönetim Kurulundan çıkacak karardan, bu kararı alanlar sorumlu olmayacaklardır. Alınacak her hangi bir kararın da içinde ideolojik ve politik yön olmayacaktır.» 


ŞİDE, «ASGARİ 
GEÇİM İNDİRİMİ 
İÇİN KAYNAK SAĞLANMIŞTIR...» 


TÜRK-İŞ Genel Sekreteri M. 
Sadık ŞİDE'de yaptığı konuşmada, Türkiye'de bugünlerde bir- çok meselenin çözüm beklediğini söylemiş çözümü getirecek durumunda olan Parlamentonun ve hükümetin Naf:te turlarla zaman geçirdiğini vel hala Cumhurbaşkanını seçememesinden yakınmıştır. 

M. Sadık ŞİDE, daha sonra şöyle konuşmuştur : 

«Ülke ekonomisinin çalışır duruma gelebilmesi için her yıl 7,5 milyar dolara ihtiyacı vardır. Bununla ilgili olarak bu yıl ancak 1,6 milyarı sağlanabil - miştir. Ülkede ekonomik çarkın döndürülebilmesi için açık olan 
5 milyar lira nasıl elde edilecektir 

Genel Kurulunuz nafile turlarla zaman geçiren parlamentoyu uyarmalı, Cumhuriyet Senatosu Başkanını, Millet Mecli- 


si Başkanını ve siyasi o partiler liderlerini nafile turları bırakınız Cumhurbaşkanını seçiniz 


demelidir. 

Bugün parlamentoda 43 tane sosyal içerikli yasa var. Bunların kilitlenmiş meclislerden çıkmayacağını biliyoruz. Biz, kendilerinden bize verilmiş sözün yerine getirilmesini istiyoruz, 

Sadık ŞİDE, konuşmasında Başbakan Süleyman DEMİ-REL'in «Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılmasının mümkün olmadığı» yolundaki açıklamasını da eleştirerek, «24 Ocak kararlariyle sağlanan 420 milyar liranın 100 milyarı ile bu kaynak sağlanır. Bunun 100 milyarını İşçilere, az ve dar gelirlilere veriniz» demiştir. 

Vergi Adaleti konusunda da görüşlerini açıklayan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri, İktidarda olan partinin, muhalefete düştükten 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sonra, «Getiriniz asgari geçim indirimini tek başına çıkaralım» dediğine işaret etmiş, daha sonra kendileri iktidara gelince, bu defa muhalefete düşenlerin ayni tutum içine girdiğine değinerek, «Bu fasit daire böyle sürüp gidiyor, olan İşçilere, Memurlara, Sabit ve Dar gelirlilerle Emeklilere oluyor» demiştir. 

Sadık ŞİDE, konuşmasının sonunda, VERGİ ADALETİ ile ilgili olarak TÜRK-İŞ'in o kesinleşmiş tutumunun TÜRK-İŞ ilkelerinde beilrtildiğini söylemiş, 24 İlkeden 12 nci ilkenin VERGİ ADA-LETİNİ kapsadığını bildirmiştir. 

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri, konuşmasını, Eşel - Mobil Kanun tasarı taslağı, 125 Sayılı Genelge, Tarım ve Orman İş Yasası, ödenmemiş kıdem tazminotları ile işçileri yakından ilgilendiren öteki konular hakkında görüşlerini açıklayarak tamamlamıştır. 

Komisyonların seçilmesinden sonra, ilk günkü çalışmalar tamamlanmıştır. 

Kongrenin ikinci günü yapılan konuşmalarda çeşitli ülke, işçi sorunları üzerinde durul - muş, bu arada, Hükümetten hiç bir bakanın taplantıya katılmaması eleştirilmiştir. 

Ayni gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit Genel Kurula katılarak bir konuşma yapmıştır. 


İCRA KURULU 
AYNEN SEÇİLDİ 


Kongrenin son günü yapılan seçimler sonunda, eski icra kurulu aynen seçilmiştir. 


Maden Federasyonu Genel Başkanlığına yeniden Kemal ÖZER seçilirken, Nizamettin 


ÖZKAN Genel Başkan Vekilliğine, Mustafa ORHAN Genel Sekreterliğe, Nazif KÜÇÜKKAYA Genel Mali Sekreterliğe ve Hakkı ÇOŞAR da Teşkilütlandırma Genel Sekreterliğine seçilmişlerdir. 


haberler.. z 


‘d 


TÜRK METAL SENDİKASI 
4. GENEL KURULU YAPILDI 


GENEL BAŞKANLIĞA YENİDEN MUSTAFA ÖZBEK GETİRİLDİ... 


ÜRK-İŞ'e bağlı TÜRK METAL Sendikası'nın 4'üncü olağan T Genel Kurul toplantısı, 31 Mayıs - 2 Haziran 1980 tarihleri arasında Ankara'da DSİ Salonu'nda yapılmıştır. 

TÜRK METAL Sendikası Genel Kurul toplantısı, hepbir ağızdan söylenen İstiklâl Marşı ile başlamıştır. Daha sonra, ulu önder Atatürk ile TÜRK-İŞ'in merhum Genel Başkanı Seyfi Demirsoy ve şehit düşen işçiler için saygı duruşunda bulunulmuştur. 

Kongre Başkanlığı'na «Oybirliği» ile TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Kaya ÖZDEMİR, Başkanvekilliği'ne de Sağlık-İş Genel Başkan Vekili Yılmaz UÇAR getirilmişlerdir. 

TÜRK METAL Sendikası 4'üncü Genel Kurulu'na hiçbir politikacı davet edilmemiştir. Ancak, Çalışma Bakanı Cavit ERDEMİR toplantıya gelmiş ve bir de konuşma yapmıştır. TÜRK-İŞ Genel Teşkilâtlandırma Sekreteri Orhan ERÇELİK, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ömer ERGÜN ile TÜRK-İŞ'e bağlı Federasyon ve Sendikaların temsilcileri, bazı Müsteşar ve Genel Müdürler, Daire Başkanları, Amerika ve Danimarka'dan Sendikacılar da toplantıya katılmışlardır. Orhan ERÇELİK ile Ömer ERGÜN ve yerli ve yabancı Sendikacılar, Genel Kurul'da konuşmuşlar, çeşitli işçi ve sendikal konulara temas etmişlerdir. 

Bu arada, Genel Kurul'ca seçilen bir hey'et, Kongre Başkan- vekili Yılmaz UÇAR'ın başkanlığında Anıt - Kabri ziyaret ederek bir çelenk koymuş ve ulu önder aziz ATATÜRK'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmuştur. Aynı hey'et, daha sonra, TÜRK-İŞ'in merhum Genel Başkanı Seyfi DEMİRSOY”un da Kabri" ni ziyaret ederek çelenk koymuştur. 


GENEL BAŞKAN ÖZBEK'İN AÇIŞ KONUŞMASI 


TÜRK METAL Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özbek, Genel Kurulu açarken yaptığı konuşmada, ülkemizde ve dünyadaki son sosyo - ekonomik ve siyasal gelişmeler üzerinde durmuş, bu arada, güncel bazı işçi ve sendikal konulara temas etmiştir. 

Mustafa ÖZBEK özetle demiştir ki : 

«— Bugün için işçi hareketinin bütünlüğünü engelleyen çeşitli sebepler vardır. Bu engellerin başında işçilerin sendikalaşmameee 


MUSTAFA 
ÖZBEK VE 
İCRA 
KURULU'NA 
SEÇİLEN 
ÇALIŞMA 
ARKADAŞLARI 
BİR ARADA haberler... 


GENEL KURUL'DA 
DİVAN BAŞKANLIĞI 
YAPAN 

KAYA ÖZDEMİR, 
KONUK BİR 
SENDİKACI İLE 
GÖRÜŞÜRKEN 


TÜRK-İŞ ŞİLİ'de 
Hür Sendikalara Yapılan Baskıyı Kınadı 


ILO 66. Genel Kurulu nedeniyle Cenevre'de bulunan TÜRK-IŞ Genel Başkanı ibrahim Denizcier, sürgündeki Hür Şi Sendikacıları Başkanı Edwardo Rosas ve heyeti ile bir görüşme yapmıştır. 

Bu görüşmede TÜRK-İŞ, Şıii'deki dikia rejiminin hür sendıkacılığı yok etme girişimlerine karşı uluslararası düzeyde sürdürülen girişimleri desteklemeye devam edeceğini ifade etmiş ve sürgündeki Hür Şili Sendikacılarını, Şili işçilerinin tek temsilcisi olarak kabul ettiğıni belirtmiştir. 

ILO işçi Grubunda, üyesi bulunduğumuz Uliuslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) nun ayni paraleldeki girişimleri sonucu, sürgündeki Şili Sendikacılarının temsil (o yetkileri karara bağlanmıştır. Denizcier. ayrıca ILO Yönetim Kurulunda Şili'ye bir inceleme heyeti gönderilmesi yolundaki girişimlere olumlu ov kullanacağını ve gelecek yıl yapılacak ILO Genel Kuruluna, Şili dikta rejiminin göndereceği kukla «işçi temsilcileribnin temsil yetkilerine yapılacak itirazı destekliyeceğini belirtmiştir. 

Denizcier, Şili'deki hür sendikalara yapılan ve gittikçe yoğunlaşan baskıyı kınamış ve dikta rejimini protesto eden ortak bildiriye imza koymuştur, 


sını önlemek için «işçi sendikası üyeliğis”ne ihtiyaril.k getirilmiştir. İşkolları sayısı batı standartlarının iki misli fazla olarak tesbit edilmiş, bu kadar işkolunda 1000'i aşkın. sendika kurulması sağlanmıştır. Milli sendikacılık dururken güçsüz sendikacılık yolu federatif sendikacılık teşvik edilmiştir. 

Aynı şekilde toplu iş sözleşmeleri işkolu esasına değil, işyeri esasına göre düzenlenmiş, toplu iş sözleşmesi mevzuatı bütünüyle işlemez hale sokulmuştur. 

En kısa zamanda bu engellerin aşılması, sendika üyeliğinin zorunlu kılınması, işkolları sayısının 16'ya indirilmesi, bütün sendikaların milli tipe göre teşkilâtlanması, toplu iş sözleşmelerinin işkolları eslasına göre düzenlenmesi, iş değerlendirilmesinin ve toplu iş sözleşmesi prosedürlerinin bu esaslara göre yeniden tanzimi gereklidir. Kıdem tazminatlarının vergilendirilmesi ve Eşel Mobil sisteminin getirilmesi gibi konularda TÜRK-İŞ'in görüşlerine ters düşecek bir düzenlemeye asla gidilmemelidir. Aksi takdirde Türk toplumunun ve işçi hareketinin huzursuzluğu sürekli olacaktır. Şunu kesinlikle belirteyim ki, kazanılmış işçi haklarından taviz vermeyiz ve buna yelteneceklerin başına gökkubbeyi yıkariz.» 


SEÇİM SONUÇLARI 


TÜRK METAL Sendikası'nın 4'üncü olağan Genel Kurulu, 1 
Haziran akşamı geç vakit çalışmalarını tamamlamıştır. Genel Kurul sonunda, yapılan seçimlerde, Mustafa ÖZBEK, TÜRK ME-TAL Sendikası Genel Başkanlığı'na Ergül ÖZŞAHİNER, Genel Başkan Vekilliği'ne, Avni ÇARSANCAKLI:, Genel Teşkilâtlandırma Sekreterliği'ne, Salih DİLEK, Genel Eğitim Sekreterliği'ne yeniden getirilmişlerdir. Bu arada, İbrahim DELİBAŞ Genel Sekreterliğe, Süleyman ERDİNÇ Genel Mali Sekreterliğe ve Hüseyin ÖZDEMİR de Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterliğine seçilmişlerdir. 


ASGARİ ÜCRETTEN KESİLECEK VERGİYİ İŞVERENLER ÖDESİN... 


Öte yandan, TÜRK METAL Sendikası 4'üncü olağan Gene" Kurulu'nda, Mevzuat ve Araştırma Komisyonu'nca hazırlanan ve «Oybirliği» ile kabul edilen Rapor'da, «Asgar iÜcret'in vergi dışı kalması, ancak bunu, işverenlerin Devlet'e ödemesi» kararlaştırılmıştır. 

Rapor'da yeralan ve Genel Kurul tarafından aynı şekilde «Oybirliği» ile kabul edilen diğer öneriler ise şöyledir : 

«— Sosyal haklarla fazla mesailer ayrı bordrolarla ödenmeli ve bunu sağlıyacak yasa biran önce çıkarılmalıdır. 

— İşçinin işyerinde yönetime katılması iç:n ilgililere demokratik yollardan baskı yapılmalıdır. 

— Ustalık, Kalfalık, Çıraklık Kanunu „ülke gerçeklerini dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. 

— Sosyal Sigortalar Kuruluş Kanunu'nda gerekli düzenlemeler yapılarak Kurum, işçiye gerçekten hizmet edecek bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

—İşkolu sayısı 16'ya indirilmelidir. 

— Her işkolunda tek sendikacılığa gidilmeli ve böylece sendika enflasyonu önlenmelidir. 

— Toplu Sözleşme yetkilerinin REFERANDUM”la tespitini sağlamak amacıyla 275 sayılı Yasa'da gerekli düzenleme biran önce yapılmalıdır.» 
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sendikalardan 


TES - İŞ FEDERASYONU BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI... 


ORHAN ERÇELİK : 
«KIDEM 
TAZMINATIYLA 
İLGİLİ MALİYE 
BAKANLIĞI 
GENELGESİ 
MEVCUT 
BUNALIMLARA 
YENİLERİNİ 
EKLEYECEKTİR...» 


ÜRK-İŞ Genel Teşki- 

T lâtlandırma Sekreteri ve 

TES-İŞ Genei Başkanı 
Orhan ERÇELİK, «Kıdem tazminatlarında kazanılmış haklarımızdan vazgeçmemiz mümkün değildir. Mal ye Bakanlığının genelgesi mevcut bunalımlara yenilerini ekleyecektirə demiş - tir. 

TES-İŞ Federasyonu Başkanlar ve Yönetm Kurullarının ortak toplantısını açan Orhan ERÇELİK sözlerini şöyle sürdürmüştür : 

«Kıdem tazminatı belli bir prensibe ve di sipiine bağlanması müzakere edileb"- lir, Ama, Anayasa Mahkemesi- nin iptal kararından önceki uygulamanın da gerisine inen bir genelgenin tatb kini kabul edemeyiz. Kazanılmış haklarımıza da kimsenin elini sürmesine İzin vermeyiz.» 

1980 yılının işyeri sözleşmeleri açısından kritk bir yıl olduğunu belirten ERÇELİK, hem ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartları, hem de fiyat artışlarını kovalamaktan yorulan iş- 


konusunun 


zorunda ol- 


çileri düşünmek duklarını söylemiştir. 


ERÇELİK sözlerine şöyle devam etmiştir : 


«Tek arzumuz, sözleşmeler: masa başında bitirmektir. Türk-İş ve bağlı kuruluşları bugüne kadar bunun örneklerini göstermişlerdir. Ama bilinmelidir ki; vergisini daha ücretin almadan ödeyen işçilerimize, taşıyamıyacakları fedakarlıklar yüklenmemelidir. Yıllardan beri vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen bazı çevrelerin üzerine gitmenn zamanı gelmiş ve de geçmiştir.» 


TÜRK-İŞ Genel Teşkilâtlandırma Sekreteri ve TES-iŞ Federasyonu Genei Başkanı Orhan ERÇELİK, terörist hareketlerin ve anarşik olayların vatan ve millet bütünlüğü ile demokratik rejime yöneldiğin” söylediği konuşmasını şöyle sürdürmüştür : 


«Politikacılarımız, olayların vatan ve millet bütünlüğü iie demokratik rejime yöneldiğini 


bildikleri haide, bir bütün ha- 
[nde ve yüreklice vaziyet olamamaktadırlar. Milleti perişan 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haberler... 


gg a ŞE: 


eden, milli bütünlüğe ve rejime kasteden tehlikeler karşısında parlamenterlerimiz birlik olmuyorlarsa bunu mazur görmenin ve göstermenin imkanı yoktur. 
Polit kacılarımız artık uyanmalıdır. Uyanmamakta israr ediyorlarsa biz işçiler uyandırmalıyiz» 


ERÇELİK, Mec!lsde bekliyen sosyal içerikli yasa tekiflerine de değinmiş, «S yasi partilerimiz ve politikacılaşımız, iktidar- da ayrı, muhalefette ayrı sözler söy'eyip icraatlar yapıyorlarsa biz işçiler bunu iyi değeriendirmeye ve düşünmeye mecburuz. 
Bgi içimizden yıkmak isteyenlere imkan vermediğ miz an Türkiye”de bazı şeylerin değişeceğini bilmek gerekir» demiştir. 


Orhan ERÇELİK TÜRK-İŞ'in asgari ücret ve verg yasaları konusunda hükümete verdiği sürenin bitmek üzere olduğunu belirtmiş ve yapılacak eylem konusunda TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun karar alacağını da söylemiştir. 


a 


TES-İŞ 
FEDERASYONU 
BAŞKANLAR 
KURULU, 

GENEL BAŞKAN 
ORHAN ERÇELİK'İN BAŞKANLIĞINDA 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN... 


haberler... 


a O E x aa “amaya xax ——əp 


ALINAN GREV VE 
LOKAVT 
KARARLARI 
KALDIRILDI... 


DERİ 
SANAYİNDE 
TOPLU 
SÖZLEŞME 
İMZALANDI 


TÜRK-İŞ'e bağlı Türkiye Deri - İş Sendikası ile Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası arasında Kazlıçeşme'de kurulu 
100 işyeri için 3000 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. İm- 


zalanan sözleşme ile, işçilerin yevmiyelerine birinci ve ikinci yıllar için brüt 400'er lira zam 


ve yılda 4 maaş tutarında ikramiye sağlandı. Sözleşme ile ayrıca, kıdem tazminatları 35 güne yükseltilirken, yan ödeme ve sosyal yardımlarda da artış kaydedildi. 


Bilindiği gibi Deri-İş Sendikası ile Deri İşverenleri Sendikası arasında yürütülen sözleşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 14 Mayısta sendika grev, işveren tarafı da lokavt kararı almıştı. Sendikanın grev kararını uygulama safhasına geldiği günlerde, işveren tarafının yeniden görüşme isteğ.nde bulunması üzerine - yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. 


Deri-İş yöneticileri, yaptıkları açıklamada sözleşmenin imzalanmadan önce bütün işçilerin onayına sunulduğunu ve üyelerin yüzde doksanının desteği ile imzalandığını belirttiler. 


TEKSİF BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANDI. 


GENEL 
BAŞKAN 
ŞEVKET YILMAZ : 


“ÜLKEMİZ 
ZOR 
KOŞULLAR 
İÇİNDEDİR...” 


TEKSİF Genel Başkanı Şevket Y'LMAZ, çeşitli ülke sorunarına değinerek, özetle şu konuşmayı yaptı : 

«Öğrencileri, siyaset adamlarını, işçileri, sendikacıları he def alan anarşi, ş.mdi de silâhlı kuvvetlerimizin değerli komutanlarına yönelmiştir. Bir kaç gün önce, Kıbrıs harekâtının başarılı komutanlarından bir Tümgeneralimize İstanbul'da alçakça kurşun sıkılmıştır. Türk milleti 


BASIN- İŞ 


BASIN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Hüseyin DÜZGÜN Sendikasının Genel Yönetim ve Başkanlar Kurulu toplantısında şunları söyledi : 


«— Uygulanan devalüasyonların, kıyımların ve günden güne artarak büyüyen işsizliğin dış güçlerin ve onların yerli ortaklarının karşısında gelmiş gec miş hükümetlerin Oo emperyaliz- çok şeye katlanabilir ,ama bir generale kurşun sıkılmasına tahammül edemez. Halkımızın tahammülünü taşırmak için girişilen tipik bir provokasyon olan bu hain saldırıyı nefretle kımyoruz ve silâhlı kuvvetlerimizs geçmiş olsun diyoruz. Silâhlı kuvvetlerimizin bu tür tahriklere kapılmadan Atatürkçü gelenekleri içinde soylu görevlen- ne devam edeceklerine ve demokratik rejimimize sahip çıkacaklarına olan inancımızı da bir kere daha tekrarlıyoruz. 
TEKSTİL”in ve diğer Disk sendikalarının sendikal mücddele- ye anarşi ve bireysel terör sokmaları, kamu oyunu işçi hakları «onusunda olumsuz bir tutuma itmektedir. Disk'in eli silahlı militanlarını gören halk, sendikacılık hakkında yanlış ve kötü düşüncelere kapılmaktadır. Son yıllarda işverenlerin ve siyasilerin elbirliği edip işçi haklarına karşı bir haçlı savaşına girişmeleri de, bu tür sendikacılık anlayışının kamu oyunda yarattığı olumsuz paralel olmuştur. 
Yani, işçi haklarını öteden beri kısmak isteyen işverenler ve siyasiler, şimdilerde Disk'in peşpeşe gelen başarısız ve maceracı eylemlerinin yarattığı zeminden yararlanmak istemektedirler. Bu konuda şu hususu 


BASKANLAR 


me bir kez daha teslim olacağının göstergesidir. 

İşçi ve çalışanların demokratik hak ve özgürlüklerini Kısıtlayarak işsiz bırakarak, açlığa terk ederek, sırtlarını emperyalist güçlere dayıyarak, düzenin temelinde yatan çelişkilerin yarattığı bunalımı işç sınıfına ve emekçi halka yüklemeye çalışmaktadırlar. 

Günümüzün siyasal koşulların 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bir kere daha belirtmek isterim: Kamu oyunun desteğini almayan bir send.kacılık hareketi, ne kadar haklı olursa olsun, asla başarıya ulaşamaz. İşçilerin en büyük müttefiki halktır. 
Halka karşı sendikacılık olmaz. 
Disk'in halka karşı yürüttüğü sendikacılık giderek halkı genel- de özgür ve demokratik sendikal hareketin de karşısına çıkarmaktadır.  TÜRK-İŞ'in demokratik ilkelerine bağlı TEK-SİF kadroları olarak, bizim gündemdeki en önemli görevimiz, kamu oyunda Disk'in meydana getirdiği yıpranmayı gidermek ve halkı tekrar haklı mücadelemize kazanmaktır. Bu nedenle, her işimizde çok dikkatli ve ölçülü olmaya, halkı asla karşımıza almamaya mecburuz. 

Ülkemizi tehdit eden çok yönlü tahriklerden birisi de, geçenlerde mübarek Regaip gecesinde İstanbul'da Fatih Camiinde bir avuç kendini bilmezin giriştiği yakışıksız hareket olmuştur. 

Devletimizin kurucusu ve ebedi önderi Büyük Atatürk'ün sağladığı özgürlük ortamından yararlanan, Türklükle ve gerçek müslümanlıkla ilgisi olmayan bazı bedbaht kişiler, Atatürk'e dil uzatmaya cüret etmişlerdir. Olaydan sonra toplumun her kesiminden yükselen şiddetli protestolar, Atatürk ilke ve ideailerinin hâlâ aynı canlılıkla yaşadığını göstermesi bakımından umut verici olmuştur. 
Böylece, dost-düşman herkes görmüştür ki, bu ülkede Atatürk ilkeleri geçerlidir ve üç beş tane kendini bilmez, bu büyük insanın canlı anısına saldırmaya cüret etseler bile toplumdan en şiddetli tepkiyi göreceklerdir. Cami gibi kutsal bir yerde, Atatürk gibi büyük bir insana dil uzatanların en şiddetli biçimde cezalandırılmalarını bekliyoruz. 


Değerli Arkadaşlarım, 

Ülkemiz zor günlerin içindedir. 
Önümüzdeki günler belki daha da zor olabilir. Özgürlükçü sendikacılığa inanmış kişiler olarak bizlere çok büyük görevler düşmektedir. Bir yandan işçi hoklarını savunacağız, bir yandan da ülkemizin genel çıkarlarını ve demokratik rejimimizin sağlığını düşüneceğiz. Böyle çok yönlü görevler, ancak bilgi 

ve basiretli sendika liderleri- nin başarabileceği zor işlerdir. 
TEKSİF olarak biz kendimize güveniyoruz. Şimdiye kadar nasıl ölçülü ve dengeli bir biçimde, ulusal çıkarlarınlızla sınıfsal çıkarlarımızı birlikte savunmuşsak, bundanböyle de ay- 


haberler... 


nı yolda azimle ilerliyeceğiz. 
Kendi yolumuzun doğruluğunu biliyoruz ve esas gücümüzü yolumuzun doğrultusundan alıyoruz. Değerli şube başkanı arkadaşlarıma TÜRK-İŞ ve TEK-SİF ilkeleri (o doğrultusundaki 


haklı mücadelelerinde başarılar dilerken, şimdiye kadar başka yollara sapmış olan Disk ve Misk gibi sahte sendikaları da TÜRK-İŞ'in demokratik yoluna bir kere daha davet ediyoruz.» 


KURULU ANKARADA TOPLANDI 


da grev ve toplu iş sözleşme haklarının ve diğer demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlanmış işçi ve emekçi kesimler, her gün artan fiat artışları karşısında günden güne satın alma güçleri kaybolorak ezilmektedir. 

İşe ve tüm çalışanlar için hayat yaşanmaz hale gelirken orta kesimler giderek fakirleşmektedir, 


Bugünkü koşullarda devalüasyonlar ve pahalılık karşısında gelişecek enflasyonist baskıları önleme olanağı yoktur. 
Yapısal bozukluğu bünyesinde taşıyan TÜRK EKONOMİSİ enflasyenist baskıları önleme gücünde değildir. 


Diğer yandan bu baskılar, zaten olumsuz kullanılan işgücü düşüşünü yükseltecek, yatırımlar azalacak ve işsizliğ” artıracaktır. 

Bu gelişen durumlar karşısında işçi ve emekçi ha'ktan yana olan, sendikalar demokratik kitle örgütleri ve anayasal meslek kuruluşları birlikte hareket etmeli, ekonomik, siyasal ve pahalılık gbi baskılar karşısında işçi sınıfı ve emekçi halkın daha fazla ezilmesine izin verilmemelidir.» 


pN 


TEKSİF 
BAŞKANLAR 
KURULU 
TOPLANTISINDA 
BİR KONUŞMA 
YAPAN 

GENEL 
BAŞKAN 

S. YILMAZ 
ÇEŞİTLİ YURT 
VE İŞÇİ 
SORUNLARINI 
DİLE GETİRDİ haberler... 


YSE - İŞ 
BAŞKANLAR 
KURULU 
TOPLANDI 


YSE-İŞ Sendikası Genel Başkanı İsmet ACAR YSE-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi: 

«Son Başkanlar Kurulu toplantımızdan bu yana altı aya yakın bir süre geçti. Bu süre içinde gerek sendikal mücadele alanında ve gerekse Türkiye emekçi halkının geleceğine ilişkin konularda önemli olaylar yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Yaşadığımız günler sendikal mücadelemizin, Türkiye halkının demokrasi mücadelesinin yeni bir ivme kazandığı, gelişip - serpildiği günler oldu. 


Bu mücadeleden sendikal alanda verileninden yüzümüzün akıyla çıktık. Yapılan her türlü baskıya, kıyıma, sürgüne ve partizan zulme boyun eğmedik. 
Hemen belirteyim ki sendikal alanda sağlanan bu önemli başarı şu ya da bu kişilerin değil, doğrudan doğruya Türkiye işçi sınıfının ayrılmaz parçası olan YSE-İŞ Sendikasını tüm örgütünü, tüm üyelerinin ortak başarısıdır. 


Şuna kesinlikle (o inanıyorum ki, Türkiye demokrasisini katlet- 


YSE-İŞ Genel Başkanı İsmet ACAR (Üstte), C.H.P. Genel Sekreteri Mustafa ÜSTÜNDAĞ (Altta) Başkanlar Kurulu toplantısında konuşmalarını yaparken... 


me planlarını da bu örgütlü mücadelemizle parçalayıp ataca- 


ğız. 


ÇIKMAZ, EMEKÇİ HALKIN 
DEĞİL SERMAYE 
SINIFININ ÇIKMAZIDIR... 


Yılda yüzde yüzü aşan entlasyon, bulunamayan temel tüketim malları, tam takır bir hazine ve günübirlik önlemlerle ayakta tutulmaya çalışılan ekonomi... İşte Türkiye'nin bugün vardığı yer... Bu, siyasi ve eko- 


nomik iktidarı yıllardan bu yana 


elinde tutan sermaye sınıfının Türkiye halkına getirdiklerinin en kısa ifadesi. 

Bu sonucu yaratanlar şimdi sorumlu kendileri değilmiş gibi bunalımın Oo faturasını emekçi halka ödetme hesapları içindedirler. 


Bu hesabın günümüzde su yüzüne çıkan kısmı Anayasa değişiklikleri, ekonominin tümüyle IMF'ye teslimi ve polis devleti kurma yönünde hazırlıklardır.» 
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sendikalardan haberler... 


Emekliye ayrıldı... 


AYSERİ Demiryolu İşçileri Sendikası'nın yan «Tüketim ve Mali Yardım 


Kooperat'fi»'nin genel kurulu yapıldı ve başkanlığa Mahmut SOYSAL, getirildi. 


Sakin bir hava içinde geçen toplantıda, kooperatifin demiryolu işçilerinin temel gereksinimlerin karşılamak suretiyle çok önemli bir hizmeti yerine getirdiği açıklandı ve sendika yönetimine teşekkür edildi. 

Ortaklara çeşitli armağanların dağıtıldığı genel kurul olumlu bir hava içinde sona erdi. 


SEÇİM SONUÇLARI 

Kooperatif Müdürlüğüne Al: Çanga'nın getirildiği Kayseri Demiryolu İşçileri Sendikası Tüketim ve Mali Yardım Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu şöyle oluşmuştur : 

Osman TUNA, Mustafa TÜREMİŞ, Şerafettin DURMUŞ, Kemal LEYLAK, Selahaddin AKGÜMÜŞ, Alaaddin ÖZENGEÇ. 


80 İŞÇİMİZ KONUT SAHİBİ OLDU 


kuruluşu olan 


Kayseri Demiryolu İşçileri Sendikası'nın başka bir yan kuruluşu olan «Servet Yapı Kooperatifi»'- nin yaptırdığı 80 konutun dağılımı düzenlenen büyük bir törenle yapıldı. 


Revizörlük Müdürü Atlıhan AKHUNLAR, Depo Müdürü Recai ÜNAL, 25 Şube Şefi Salih GÜ-LERYÜZ, 46. Şube Şefi Erg'n BATIR'ın da hazır bulunduğu törende Sendika Başkanı Mahmut SOYSAL ile Gar Müdürü Selahattin TOPER birer konuşma yaparak «Konut sahibi olmalarından dolayı o işçilerimizin mutluluklarına katıldıklarını» söylediler ve yeni yuvalarında kendilerine esenlikler dilediler. 

Kooperatif Başkanı Osman TUNA ise «Kayseri'de her demiryolcuyu konut sahibi yapmayı kendimize sendikal ilke edindik» dedi ve konut kooperatifine de yaptıkları büyük katkılardan dolayı başta sendika başkanı Mahmut SOYSAL olmak üzere tüm sendika yönetic'lerine en içten geten teşekkürlerini sundu. 


80 İŞÇİMİZ EMEKLİYE AYRILDI 


KAYSERİ Demiryolu işçileri Sendikası'nın 80 
üyesi, 25 hizmet yılını doldurdukları için emekliye ayrıldı. 
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Bu nedenle DYF-İŞ Eğitim ve Sosyal Tesisler 


Sitesi'nde düzenlenen büyük törene Gar Müdürü Selahatt'n TOPAR, Hareket Bölge Amiri Bayram ÖZDEMİR, Depo Müdürü Recai ÜNAL, 46. Şube 


Şefi Ergin Batır, 25. Şube Şefi Salih GÜLERYÜZ, Revizörlük Müdürü Atlıhan AKHUNLAR, Reyon Şefi Faruk Doğan, Kısım Şefi Mehmet Atamer ile KAY-DEM-DER başkanı Mustafa KOÇYİĞİT de katıldılar. 

Sendika genel sekreteri Hayrettin BULUT ve Gar Müdürü Selahattin TOPER'in yaptığı konuşmalardan sonra, hayatlarının en büyük bölümünü TCDD'ye vakfeden emekli işçilerimize çeşitli armağanlar verildi ve tören son buldu. 


KAYSERİ DEMİRSPOR'UN 
GENEL KURULU YAPILDI 

KAYSERİ Demirspor Gençlik Kulübü'nün olgun bir hava içinde geçen genel kurulunda başkanlığa Mahmut SOYSAL seçildi. 


Yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu : 


Yaşar GÜL, Atlıhan AKHUNLAR, Ergin BATIR, Temel AYDIN, Sam! ERMAN, Zeki DİRLİK, Talat GÜMÜŞSOY, Şerafettin DURMUŞ, Burhan DEMİR-ÇELİK. 


PŮ 


KAYSERİ 
DYE-İŞ 
SENDİKASI 
YAPI 
KOOPERATİFİ 
ÜYELERİ 
KUR'ALARINI 
ÇEKEREK 

EV SAHİBİ 


OLDULAR... 


haberler... 


BURSA TOFAŞ'TA 
YETKİLİ SENDİKA 
TÜRK METAL... 


Konfederasyonumuza bağlı Türk Metal Sendikası ile Disk'e bağlı Türkiye Maden - İş Sendikası arasında yetki uyuşmazlığının sürdüğü Bursa'da kurulu TOFAŞ Otomobil Fabrikası işyerinde yetkili sendikanın Türk Metal olduğu belirlendi. Bölge Çalışma Müdürlüğünün aynı doğrultudaki kararına Türkiye Maden - İş Sendikası itiraz etmiş ve konu Bursa İş 
Mahkemesinde ele alınmıştı. 2 
bin 200 işçinin o çalıştığı işyerindeki yetki kararının kesinleşmesinden önce Türk Metal Sendikası ile MESS arasında bu işyerini de kapsayan grup sözleşmesi imzalanmıştı. 


TÜRKİYE GENEL-İŞ 


SENDİKASI, BİR 
SEM'NER 
DÜZENLEDİ 


TÜRK-İŞ'e bağlı Türkiye Genel - İş Sendikası Genel Baş kanı Hüseyin PALA, «TÜRK-İŞ dışındaki konfederasyonların işçi hareketini böldüklerini» bildird. PALA, sendikasının düzenlediği eğitim seminerinde yaptığı konuşmada şunları söy ledi : 


«DİSK ve MİSK gibi konfederasyonların davranışları, kazanılmış İşçi haklarını kısıtlamak için işverenlere zemin hazırlamıştır. TÜRK-İŞ bu zararlı olaylara katılmamaktadır. Özgürlükçü demokratik Anayasa düzenin” yıkmaya yönelk hareketlere karşı olmaya devam edecektir. İşçiyi temsil yetkisine sahip olmayan bozı Konfederasyonlar da kurulduk"arından bu yana, işçi hareketinin bölünmesine neden olmuşlardır.» 


Erzurum DYF-İŞ Genel Kurulu'na katılan delegeler ve konuk Sendikacılar birarada... 


ERZURUM 
DEMİRYOLU İŞÇİLERİNİN 
GENEL KURULU YAPILDI 


ERZURUM Demiryolu İşçileri Sendikası'nın Vil. Genel Kurulu DSİ Toplantı Salonu'nda DYF-İŞ Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri Kemal TOKATLI'nın başkanlığında yapıldı. 

Genel Kurulda konuşan DYF-İŞ Genel Başkanı Şerafettin AKOVA, «Özverinin hep işçi, memur ve dar gel.rlilerden beklenmesi, ülkemizde özlenen barışı sağlamaz» dedi ve hükümetin toplumsal içerikli tasarıları acele olarak parlameı. 
toda yasalaştırmasını istedi. 2 

TÜRK-İŞ 4. Bölge Temsilcisi İsmet UYGUN da yaptığı konuşmada «hertürlü yabancı ideolojilere karşı olduklarını» belirterek «4 siyasi parti liderinin biraraya gelerek TV”də ülkeyi huzura kavuşturmak için yapacakları işbirliğini açıklamalarını» istedi. 

İstanbul Demiryolu İşçileri Sendikası Başkanı Zafer BOYAR ülkemizdeki toplumsal adaletsizliğe ve vergi kaçakçılığına değinirken «14 milyon lirayı bir günde kumarda kaybeden kişilerin vergi vermediği bir ülkede vergi adaletinden söz edilemiyeceğiniy söyledi. 


Erzurum Demiryolu İşçileri Sendikası Başkanı Kazım GÖZÜM ise Genel Kurulu açarken yaptığı konuşmada «Ülkemizde sınıf mücadelesinin yasaklandığı halde, toplumda- ki üretim gücünü eline geçirmek isteyen büyük sermaye sahipleri tarafından yapıldığını» ileri sürdü ve doğudaki de- 
... işçilerinin zor koşullar altında çalıştıklarını açıklal. 


SEÇİM SONUÇLARI 


Yapılan seç.mler sonunda Erzurum Demiryolu İşçileri Sendikası Başkanlığına Kazım GÖZÜM, Genel Sekreterliğe Mustafa IŞIK, Mali Sekreterliğe de Bekir ERSOY tekrar seçildiler. 
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sendikalardan 


haberler... 


TEKSİF'İN SANCAK TÜL'DE UYGULADIĞI GREV 2 YIL 3 AY 
5 GÜN SONRA BİTTİ... 


© TEKSİF, GREV SIRASINDA İŞÇİLERE 
52 MİLYON LİRA ÖDEDİ 


Son yılların en uzun grevlerinden biri olarak nitelenen ve Konfederasyonumuza bağlı TEKSİF Sendikası tarafından Sancak Tül işyerinde uygulanan işi bırakma, eylemi, başlangıcından 
2 yıl 3 ay 5 gün sonra, taraflar arasında anlaşma sağlanması 
üzerine bitmiş oldu. 


944 işçinin çalıştığı Sancak Tül fabrikası işyerinde, işkolu 
düzeyindeki toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık çıkması üzerine, TEKSİF Sendikasınca 14 Şubat 1977 tarihinde başlayan grev çeşitli olaylara da sahne olmuştu. 


Anlaşmanın sağlanmasından sonra bir cçıklama yapan TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Sait BÜRÇÜN, grev süresinde işçilere 52 milyon lira ödendiğini bildirdi. BÜRÇÜN, bu süre içinde grevi sürdüren işçilerin sayısında önemli bir değişiklik olmadığını, işten ayrılanların dışında çok büyük sayıda işçinin eylemi sürdürdüğünü kaydetti. Sait BÜRÇÜN, varılan anlaşma uyarınca, işçilere 30 Eylül 1981 tarihine kadar, üç aşamada uygulanmak üzere toplam 390 lira günlük ücret zammı ve sos yal haklar sağlandığını bildirdi. 


TEZ BÜRO-İŞ 
GENEL BAŞKANI 
UĞUR BATMAZ 
BASIN TOPLANTISI 
DÜZENLEDİ 


TEZ BÜRO-İŞ Sendikası 
Genel Başkanı Uğur BAT-MAZ, bir basın toplantısı düzenledi. 

Uğur BATMAZ, basın toplantısında, İmar ve İskân Ba 


kanı Turgut TOKER'i yasa tanımazlıkla suçladı. Anılan bakanlıkta işçi çıkar- 


malar, sürgünler ve yolsuzlukların had safhaya ulaştığını bildiren BATMAZ, Bakanın yetkisiz bir sendikayla, yasaları hiçe sayarak ek protokol imzalamasını o Kınayarak, protokolün iptâli için yargı organlarına başvurduklarını açıkladı. 


TÜRK-İŞ, 
ALMAN İKİNCİ 
TELEVİZYONU 
(ZDFYUN 
İSTANBUL'DA 
DÜZENLEDİĞİ 
TOPLANTIYA 
KATILDI... 


programlar üzerinde görüş - alışverişi şeklin- 


Alman İkinci Televizyonu (ZDF) tarafından İstanbul”da 


ycnun yaptığı 


düzenlenen toplantıya ,TÜRK-İŞ adına Genel Başkan Vekili ve Türk Deniz Ulaş-iş Federasyonu Genel Baskanı Emin Kul ile TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ömer ERGÜN katıldı. 
Almanya'da çalışan yabancı işçilere hitap eden ZDF televiz- 


de geçen toplantıda, ayrıca, işçi sorunları da görüşüldü. 


Federal Almanya'da işçisi çalışan Türkiye, Portekiz, Yugoslavya, İtalya, İspanya ve Yunanistan ZDF yetkilileri ile Çalışma Bakanlığı Yurtdışı Sorunları Genel Müdürünün de hazır bulunduğu toplantıda, TÜRK-İŞ Genel Başkan Vekili Emin KUL, TÜRK-İŞ'in yurt dışındaki işçi sorunları ile ilgili görüş ve önerilerini açıkladı. 

Istanbul'da yapılan ve 5 gün süren top'antı sonunda, yabancı delegasyona TÜRK-İŞ tarafından çeşitli hediyeler verildi. 


(ZDF) 
MENSUPLARI, 
TÜRK-İŞ 
YÖNETİCİLERİ 
İLE 
GÖRÜŞÜRKEN 


BAŞARILI 


GEÇEN 
SEMİNERDEN 
BİR 
GÖRÜNÜŞ haberler... 


IMF ile TÜRK METAL SENDİKASI “ÇOK ULUSLU 


ŞİRKETLER” ve 


“YÖNETİME KATILMA” konulu seminer düzenlediler... 


LUSLARARASI Metal İşçileri Federasyonu - IMF 
- ile TÜRK-İŞ'e bağlı TÜRK ME-TAL Sendikası'nın İzmir - Çeşme'de ortaklaşa düzenledikleri «Çok Uluslu Şirketler» ve «İşçinin Yönetime Katılması» konulu seminer sona ermiştir. TÜRK-İŞ Genel Başkanı DENİZCİER, seminere bir başarı mesajı göndermiştir. 

5 gün süren seminere katılan 
TÜRK-METAL üyes' işçiler, iki ayrı konuda birer «Değerlendirme Raporu» hazırlamışlardır. 

İşçilerin bizzat kaleme aldıkları ve sonra tartışıp oybirliği ile kabul ettikleri Değerlendirme Raporları şöyledir : 


ı 


ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER 


«— Çok Uluslu Şirketlerin ev sahibi ülkede faal'yetlerine izin verilirken, sermaye yatırımı ile kazanç transferleri arasında ev sahibi ülke çıkarı korunmalıdır. 
Getirdiği teknoloji çağdaş düzeyde ve ev sahibi ülkenin istihdam poltikasına uygun olmalıdır. Yatırımlar, ülkenin planlanmış ekonomik politikasında belirlenen alanlarda yapılmalıdır. Ülke doğal kaynaklarının işlerliğini önler nitelikte olmamalıdır. Bu şirketlerin faaliyetleri, yalnızca kendi dar çerçevesi içinde değil, kısa sürede ülke içindeki diğer sanayi dalları ile 


iş ilişkilerini geliştiren bir yatırım, istihdam ve verm artışlarına katkıları çoğaltılmalıdır. 
Ülke içindeki yavru şirketlerin ana şirketten veya bağlı diğer yavru şirketten satın aldıkları malların fiyatları ciddi olarak denetlenmelidir. Bu şirketler, ücret politikalarını, ülken'n genel istihdam ve ücret politikası den gesini bozmayacak şekilde sürdürmelidirler. 


İŞÇİNİN YÖNETİME KATILMASI 


İşçinin Yönetime Katılması modelinin yapısını belirleyen bir kanun çıkartılarak sanayi, hizmet ve tarım kesimlerinde 20 
veya 20'den fazla işçi çalıştıran müesseseler ayrım gözetilmeden yasa kapsamına alınmalıdır. İşyerlerindeki işçi genel, yönetim ve denetim kurullarının çalışması, kanunda öngörülen bir tüzükle düzenlenmel'dir. İşçi yönetim ve denetim kurulları, sistemde gösterildiği gibi tarafların eşit üye sayısına sahip olurken başkanlar, taraf üyelerinin oybirliği ile tarafsız. o işin uzmanı ve addil kimsen'n şahsında temsil edilmelidir. Yönetime katılma, kanun kapsamı içinde bulunan işyerlerinin varlığı tespit edilerek, o miktarda hisse senetleri çıkartılmalıdır. Bu hisse senetleri- nin yüzde 50 bedeli bilahare işçilerin payına düşen kârdan tak sitle ödenmek suretiyle işçilere devredilmelidir. 

Yönetime ve kâra katılma faaliyetlerinin başladığı işyerinde işçiye devredilen hisse senetlerinin bedeli ödendikten sonra kalan işçi payını temsilen meydana gelen kâr birikim, o işyerinin yan faaliyetine veya ayrı bir yatırımın yeni bir işyerinin kurulmasına tahsis edilmelidr. 
Ancak, bu ikinci işyeri faaliyete geçtikten sonradır ki işçi, kârdan aldığı payı kendi ve ailesinn refahı yolunda değerlendirebilmelidir.» 
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TÜRK - İŞ” 
ZİYARETLER... 


MHP GENEL BAŞKANI 
TÜRKEŞ'in ZİYARETİ... 


© İCRA KURULU'NA YAZILI 
BİR METİN VEREN TÜRKEŞ, İŞKOLU SAYISININ 16'YA İNDİRİLMESİNDEN YANA OLDUKLARINI BELİRTTİ... 


TÜRK-İŞ İcra Kurulunun, çıkarılması istenilen sosyal önlemlerin geciktirilmemesi amacıyla yaptığı ziyaretlerden sonra, 23 Mayıs günü MHP Genel Başkanı Alpaslan TÜRKEŞ, iadei ziyarette bulundu. 

Beraberinde parti üst düzey yöneticileri olduğu halde, TÜRK-İŞ İcra Kurulu üyeleriyle görüşen TÜRKEŞ, Konfederasyonun kendilerine verdiği ve çıkmasını istediği önerilere aynen katıldık- 


larını ve MHP grubu olarak bu konuların Pariamentoda takipçisi olacaklarını söyledi. : TÜRKEŞ, daha sonra yazılı olarak da İcra 


Kuruluna verdikleri önerilerini de kapsayacak şekilde şöyle konuştu : 

«— Öncelikle iş kolları yönetmeliği, hür dünya normları da dikkate alınmak kaydıyla, kendi bünyemize uygun hale konulmalı ve ilgili yönetmelikte yapılacak değişiklikle, ülkemizdeki işkolu sayısı 16'ya indirilmelidir. Daha sonra da, kanun ve gerekirse anayasa değişikliği suretiyle, her iş kolunda tek ve milli tip sendikqcılığa gidilmelidir. Böylelikle hem sendika enflasyonu önlenir, hem de güçlü sendikalar ortaya çıkar. 
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— MHP olarak, adil bir vergi sistemi getirilmesinden yanayız. Zira, ülkemizde büyük bir vergi adaletsizliği bulunmaktadır. 

— Uzayan yetki ihtilafları, iş barışını zedelediği gibi, işçilerimizi de tedirgin etmektedir. Bu itibarla uzayıp giden yetki ihtilafları ile sürüncemedeki toplu sözleşmelerin bir an önce çözümlenmesi gerekmektedir. Biz, bu konularda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 

— Ülkemizde büyük bir işsizler ordusu bulunmaktadır. Bu konu, ülkemiz için büyük tehlike arzetmektedir. Bu sebeple tüm yerli kaynaklarımızı harekete geçirebilmek için, çalışma seferberliği teklif ediyoruz. 

—İşçilerin en büyük güvencesi olan kıdem tazminatları zamanında ödenmelidir. TÜRK-İŞ"in bu konudaki ve vergilendirme konusundaki önerilerini destekliyoruz. 

— Siyasi düşüncelerle, siyasi iktidarlar kendilerine yakın militanları işe alıp kendilerinden olmayanları işten çıkarmamalıdırlar. Özellikle bu son CHP iktidarı zamanında daha belirgin hale gelmiştir. Bu haksızlıkların giderilebilmesinden biz de, TÜRK-İŞ'ten destek bekliyoruz. 

— Meclise hükümetçe sunulan ve tek taraflı ücret sınırlaması getiren Eşel - Mobil Sistemini benimsemiyoruz. 

— Tam süre çalışma yasası da, günün şartları ölçüsünde değiştirilmelidir.» 


ŞİDE'NİN SÖZLERİ : 


TÜRK-İŞ Genel Sekreteri M, Sadık ŞİDE de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, konfederasyon önerileri üzerinde MHP'den büyük anlayış gördüklerini belirterek dedi ki : 

«Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerinin tıkanmış ve artık akamet belgesi imzalanacak seviyeye gelmiş olanlarının çözüme kavuşturulması ile ilgili olanı, Başbakanlıkta 4. Beş Yıllık Kalkınma Plâm'mn bir tedbir ve ilkes' sebebiyle kurulmuş bulunan Koordinasyon Kurulunun işlerliğe kavuşturulması, kıdem tazminatı hakkında Maliye 


Bakanlığınca çıkartılmış bulunan Gelirler Genel Tebliğinin yeniden gözden geçirilmesi ile ilg li hususların sağlanması, işçi alacakları konusunda 


destek, işçi çıkartmalarıyla ilgili hususlarda idari tasarrufun daha c'ddi olmasını sağlamak, Tarım ve Orman İş Kanunu tasarısındaki geriliği günün şartlarına uyduracak biçimde ve daha zenginleşmiş hale getirilmesini sağlamak, eşel - mobil adıyla tanınan tasarının bir defa daha gözden geçirilmesini sağlayıcı (o tedbirlerde Milliyetçi Hareket Partisinin destek olacağını memnuniyetle tesbit etmiş oluyoruz. Bu hususu, ayın 29 unda toplanacak TÜRK-İŞ Yönetim Kuruluna da sunacağız ve o zamana kadar da umuyoruz bazı gelişmeler olacak ve böylece TÜRK-İŞ topluluğu yakın gelecek için alacağı kararda bu hususları değerlendirecektir. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.» 


FEYZİOĞLU; 
«HAKLI 
ÖNERİLERİNİZİ 
PARLAMENTODA 
DESTEKLE- 
YECEĞİZ.» 
DEDİ... 


CGP GENEL BAŞKANI 


FEYZİOĞLU”nun ZİYARETİ... 


© FEYZİOĞLU İCRA KURULU'NA VERDİĞİ YAZILI METİNDE, TÜRK-İŞ'İN İSTEKLERİNİ OLUMLU BULDUKLARINI BELİRTTİ... 


Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, 26 Mayıs günü TÜRK-İŞ Genel Merkezini ziyaret ederek, Genel Başkan İbrahim DENİZ-CİER ve İcra Kurulunun öteki üyeleriyle bir görüşme yaptı. 

CGP Genel Başkan Yardımcılarının da katıldığı bu toplantıdan önce, basına bir açıklama yapan ve TÜRK-İŞ İcra Kuruluna «Sosyal İçerikli Yasa» önerilerini aynen benimsediklerini ve kıdem tazminatları uygulamasının ise, Türkiye'nin gerçekleri açısından yeniden düzenlenmesini istediklerini belirtti. 

Enflasyonun asıl yükünü ücretli ve dar gelirlilerin çektiği- ne işaret eden CGP Genel Başkanı Feyzioğlu, kendilerinin hükümette oldukları her dönemde, sosyal içerikli yasaların çıkmasında büyük rol oynadıklarını söyledi. 

Vergi adaleti ve asgari geçim indirimi konularında” TÜRK-İŞ' in yanında olduklarını ve vergilendirilmeyen gelirlerin vergilendirilmemesi yüzünden, sosyal adaletsizliğin sürüp gittiğini de sözlerine ekliyen CGP Genel Başkanı FEYZİOĞLU, şöyle devam etti : 


«En büyük sosyal adaletsizlik olan işsizliğin önlenmesi için özel tedbirlere ihtiyaç olduğu, toplu iş sözleşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiği, işçi alacaklarının daha, fazla geciktirilmeden ödenmesi lüzumu, Siyasi nedenle işten çıkarmalara son verilmesi gibi konularda TÜRK-İŞ görüşlerine katılmaktayız. 


Yugoslav 
Federal 
İşçi 
Komitesi 
Başkanı 
TÜRK-İŞ'i ziyaret etti... 


Tarım ve Orman iş kanunu ve diğer konulardaki görüşlerimiz ayrıca Başkanlığınıza ulaştırılacaktır. 

Türkiyenin sosyal adalet ve sosyal güvenlik içinde hızlı kalkınmayı gerçekleştirmesini amaçlayan partimiz, ekonomik ve sosyal konularda TÜRK-İŞ”- le yakın ve yapıcı bir dialoğ içinde bulunmaktan daima memnuniyet ve şeref duyacaktır.» 


DENİZCİER'İN 
SÖZLERİ... 


TÜRK-İŞ Genel Başkanı İbrahim DENİZCİER de, Konfederasyon önerilerinin CGP tarafından desteklenmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti ve bu önerilerin en kısa sürede dikkate alınmaması karşısında, TÜRK-İŞ'in her türlü yasal eyleme girişmeğe hak kazanmış olacağını vurguladı. 

Genel Başkan DENİZCİER, «Biz meselelerimizi yapıcı dialoğla çözümlemeyi öncelikle isteriz. Ama, meselelerimize sırt dönülmesine de rıza gösteremeyiz. Hiç bir zaman Atatürkçü çizgiden ayrılmıyan TÜRK-İŞ camiaşı, sorumluluğunu müdrik olmasını bilmiş ve sokağa dökülmemiştir. Ama lütfen bizi köşeye sıkıştırmaya çalışmasınlar. Hükümet ve parlamentodan bu ilgiyi bekliyoruz.» dedi. 


Yugoslavya Federal İşçi Komitesi Başkanı Ba - yan Slavka Nedeljkavia ve İcra Kurulu üyesi Jasevki Nikala TÜRK-İŞ'i ziyaret ederek, Genel Sekreter M. Sadık ŞİDE ile görüştüler ve kendisini ül kelerine dâvet ettiler, 

Konfederasyonumuz üyesi TEZBÜRO-İŞ Sendi kasının davetlisi olarak 
ülkemize gelen heyet, 7 
gün süren ziyaret sırasında çeşitli incelemelerde de bulundu. 
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ILO 
AVRUPA VE 
ORTADOĞU 


DİREKTÖRÜ 
STENDİAG, 
TÜRK -İŞ'i 
ZİYARET 
ETTİ... 


YUGOSLAV, FEDERAL İŞÇİ KOMİTESİ BAŞKANI SADIK ŞİDE”Yİ ÜLKELERİNE DAVET ETTİ.. 
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POLONYALI 
SENDİKACILARIN 
ZİYARETİ 


Konfederasyonumuz üyesi ÇİMSE - İŞ Sendikosının davetlisi olarak yurdumuza gelen Polonya çimento sanayii işçileri sendikasından 3 kişilk bir heyet TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. 

Genel Başkan İbrahim DE-NİZCİER ile görüşen konuk sendikacılar, işkolları ile ilgili çeşitli incelemelerde (o bulundular. 
Polonyalı sendikacıların dostluk ziyareti 7 gün sürdü. 


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)”nun Cenevre'deki Genel Merkezinde görevli Avrupa ve Ortadoğu Direktörü Christer Von Stending, 14 Mayıs günü TÜRK-İŞ Genel Merkezini ziyaret ederek, bir görüşme yaptı. 

ŞIDE - STEND.NG arasında geçen bu görüşmede, 1ILO”nun Türkiye'deki çalışmaları göz - den geçirildi ve Genel Sekreter ŞİDE, bu çalışmalar sırasında saptanan noksanlıkları dile getirdi. 

Görüşme sırasında, ILO/ TÜRK-İŞ arasındaki işbirliğinin daha sıkı ve olumlu düzeye getirilmesi konusunda ileriye dönük çalışma program taslağı da ana hatlarıyla tesbit edildi. Bu görüşmede, ILO Türkiye temsilcisi A. KLEIN da bulundu. 


ŞİDE - 
STENDİNG 
GÖRÜŞMESİNDE 
ILO'NUN 
TÜRKİYE'DEKİ 
ÇALIŞMALARI 
ELE 

ALINDI 


DANİMARKA 
ÇALIŞMA 
BAKANLIĞI'NDAN 
BİR HEYET 
TÜRK -İŞ'İ 
ZİYARET 
ETTİ.. 


Danimarka Çalışma Bakanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumu temsilcilerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz ay içinde TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. 

TÜRK-İŞ Genel Merkezini ziyaret eden heyete, TÜRK-İŞ ve Türk sendikacılığı ile ilgili gerekli bilgiler TÜRK-İŞ Araştırma Müdürü Hidayet ALTINAKAR tarafından verildi. 

Konuk heyet ayrıca, İş ve İşçi Bulma Kurumu, 
Konya Erkek Sanat Meslek Okulu ve Bahçelievler Kız Meslek Enstitüsü'nü de ziyaret ederek gerekli bilgileri aldı. 


DANİMARKA'LI 
SENDİKACILAR, 
TÜRK-İŞ 
YÖNETİCİLERİYLE 
(ALTTA) 


ATUKUK 


YARGITAY KARARLARI 


YETKİLİ SENDİKANIN İŞYERİNDEKİ YETKİSİ DÜŞTÜKTEN SONRA, ÇAĞRI 
İÇİN ADRES LİSTESİ İSTEYEN SENDİKANIN BU İSTEĞİ 
YERİNE GETİRİLİR 


YARGITAY 
DOKUZUNCU 
HUKUK DAİRESİ : 
E. 1979/16352 

K, 1980/13 

T. 14.1.1980 


VAN ASLİYE HUKUK 
(İŞ) YARGIÇLIĞI : 
E. 1979/451 

K. 1979/414 

T. 12.11.1979 


DAVA : Van Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün 20.9.1979 gün ve 5.11.28 - 13/2446 sayılı karar niteliğindeki yazısının iptali. 


İtiraz eden ; Sendika vekili 28.9.1979 günlü itiraz dilekçesinde, karşı taraf K.Y. - İş Sen dikası'nın, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde ve bu meyanda Van YSE 
14. Bölge Müdürlüğü ile bağlı İl YSE Müdürlükleri'nde çalışan işçiler için işyeri seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere çağrıda bulunduğunu, 17.2.1978 tarihinde bu işyerleri bakımından yetkisinin kesinleştiğini, kesinleşen yetkisine dayanarak, işveren Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı ile 6 
Mart 1978 tarihinde toplu sözleşmelere başladığını, bu ilk görüşmeden sonra sonuncusu 27.6.1978 tarihinde olmak üzere birkaç kez görüşme yapıldığını, ancak pek çok konuda uzlaşmaya varılmadığını, bu tarihten sonra taraflar arasında toplu görüşme yapılmadığını, karşı taraf sendikanın, toplu görüşmenin kesintiye uğradığı 27.6.1978 tarihinden sonra 10.10.1978 tarihinde Ankara Böl ge Çalışma Müdürlüğü'ne başvurularak uyuşmazlığın okotarılması için Uzlaştırma Kurulu oluşturulması için istemde bu - unduğunu, bu istem üzerine Bölge Qalşma Müdürlüğü”- nün, Uzlaştırma Kurulu oluşma sını sağlamak için gün saptayarak tarafları çağırdığını, 26. 
10.1978 günlü Uzlaştırma Kurulu oluşturulması toplantısına işveren tarafın iştirak etmesine karşın, istemde bulunan karşı taraf sendikasının toplantıya katılmadığı gibi, aracı da göndermediğini, bu suretle 27.6.978 
tarihinden beri toplu görüşmelere katılmayan karşı taraf sendikanın yetki erkini (o yitirmesi karşısında, 17.9.1979 günlü ditekçe ile müvekkil sendikanın Van Bölge Çalışma Müdürlüğü" ne müracaat ederk, 18 Nolu «İnşaat işkolu»'nda kurulu sendikaların ünvan ve adres listelerini istediğini, ancak Çalışma Müdürlüğü'nün bu istemi reddettiğini ileri sürerek, Yasa'ya aykırı olan Van Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün Karar niteliğindeki 20.9.1979 gün ve 2446 sayılı yazısının iptalini istemiştir. 


Karşı Taraf : Sendika vekili, 9.11.1979 günlü karşılık dilekçesinde, müvekkil sendikanın YSE Genel Müdürlüğü'ne bağlı 84 işyerile Toprak İskân Genel Müdürlüğü'ne bağlı bütün işyerlerinde ,Mardin hariç) toplu sözleşme görüşmelerini sür- 


dürdüğünü, uzlaştırma toplantısına katıldığını, toplu sözleşme metninin hazırlandığını, imza için işverene çağrıda bulunulduğu halde cevap alınmadığını, bu nedenle toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmadığını beyan ederek, itirazın reddini istemiştir. 


Gerekçe : Van Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün karar ve dayanaklarını içeren dosya istenmiş, yapılan incelemede, sözü 


edilen işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya K.Y. - İş Sendikası'nın yetkili kılındığı, bu yetkinin. 17.2.1978 tarihinde kesinleştiği ve bu durumun 17.2. 
1979 tarih ve 841 sayılı yazı ile 
sendika bildirildiği anlaşılmıştır. 


İtiraz eden sendika, 8.2.1979 gün ve 50N3 sayılı dilekçe ile Van Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne başvurarak 18 nolu dinşaat işkolu»'nda kurulu sendikaların ünvan ve adreslerini istemiştir. Çalışma Müdürlüğü, 1.3.1979 gün ve 503 sayılı karar ile istemi yerine getirmemiştir. 
Bunun üzerine, adı geçen sendika, 31.8.1979 gün ve 93/1936 sayılı yazı ile istemini yinelemiş tir. Ancak bu istemi de 20.9.1979 gün ve 2446 sayılı karar ile ikinci kez reddetmiştir. 


Bu durum önünde K.Y. - İş Sendikası'nın Van YSE 14. Bölge Müdürlüğü, Van İl YSE Müdürlüğü, Bitlis İl YSE Müdürlüğü, Hakkari İl YSE Müdürlüğü, Van İl Toprak İskân Müdürlüğü işNyerleri için toplu iş sözleşmesini. yapma yetkisinin 17.2.1978 tarihinde o kesinleştiğini, toplu iş sözleşmesi görüşmesinin en son 27.6.1978 gününde vukubulduğu, Uzlaştırma Kurulu oluşturulması görüşmesinin sonuçsuz kaldığı ve toplu iş sözleşmesinin imzalanarak anlaşmaya ve sonuca varılmadığı görülmüştür. 


Çalışma Bakanlığı'nın 3.10. 
1974 tarih ve 12 sayılı Genelgesi'nde, toplu iş (sözleşmesi yetkisinin kesinleştiği (o tarihten başlayarak 1 yıl içerisinde işverenle toplu iş sözleşmesi bağıtlamayan işçi sendikasının yetkisinin düşeceği, bu nedenle yetkisinin düştüğü tarihten sonra çağrı için adres istendiğinde verilmesi gerektiği (o belirtilmiş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de 16.1.1967 tarihli E. 114 K. 2 sayılı kararında bu ilkeyi benimsemiştir, 

O halde, yetkisi kesinleştikten sonra, bu davanın açıldığı tarihe kadar geçen bir yıldan fazla süre içinde toplu görüşmeleri sürdürmeyen, Uzlaştırma Kurulu oluşturulması toplantısına katılmayan ve sonuç olarak toplu iş sözleşmesinin tamamlanmasına olanak vermeyen Sendikanın yetkisinin devam edip etmediği, bu davanın konusu olmakla beraber, Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün bu konunun tartışılmasına olanak vermeyen kararının yasal dayanaktan yoksun olduğu kuşkusuzdur. 

Yukarda anlatılan maddi ve hukuki olgular karşısında, itiraz eden sendikaya, yetki tesbitinde çağrı prosedürüne başlangıç sayılan ünvan ve adres listelerini vermek suretiyle yasal haklarını kullanmak olanağı sağlamak, 275 sayılı Yasa” nın özü ve ilkelerinin gereğidir. 

KARAR : Yukarıda açıklanan gerekçeye dayanarak Y. - İş Sendikası'nın itirazının kabulü ile Van Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün karar niteliğindeki 20.9.1979 gün ve 5.11.29 - 13/ 
2446 sayılı yazısının İPTALİNE, 
Kararın bir suretinin karşı sendikaya tebliğine, itiraz eden sendika vekili Av. Ş. F.'nin yüzüne karşı, K.Y. - İş Sendikası vekilinin yokluğunda kesin olarak verilen karar, açıkça okunup anlatıldı. 12.11.1979 


YARGITAY 9. 
HUKUK DAİRESİ : 


DAVA ; Davacı, itirazcı sendika, Van Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün 20.9.1979 günlü ve 5.11.28 - 13 - 2446 sayılı karar niteliğindeki yazısının iptaline karar verilmesini istemiştir. 

Mahkeme, itirazın kabulüne karar vermiştir. 


Hüküm, süresi içinde Köy YSE - İş Sendikası Avukatları tarafından temyiz edilmekle 


dosya incelendi, geerği konuşulup düşünüldü : 

KARAR ; Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yolsuzluk görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA 14.1.1980 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


SİGORTA PRİM BORDROSUNU YASAL SÜRESİ İÇİNDE KURUMA GÖNDERMEYEN İŞVEREN İÇİN SUÇ OLUŞMUŞ SAYILIR 


YARGITAY CEZA 
GENEL KURULU 


E. 1978/9-486 


K. 1979/20 


T. 22.1.1979 


ÖZET : İşçilere dit aylık sigorta prim bordrolarını 


süresi 


içinde 


Kurum'a 


göndermeyen işveren 506 


sayılı Yasa'yı ihlal 


etmiş 


ve suç işlemiş sayılır. Suçun daha önceki br ta- 


rihte oluşması 


nedeniyle 


1806 sayılı Af Yasası hükümleri uygulanamaz. 


DAVA : 506 Sayılı Kanuna mu halefetten sanık Sezai'nin yapılan yargılama sonunda; 1803 
sayılı Af Yasası nedeniyle davanın ortadan kaldırılmasına dair (Gebze Asliye Ceza Mahke- 


mesi)'inden' verilen (20.9.1977 gün ve 255/218 sayılı hüküm C. Savcısının temyizi üzerine Yargıtay Dokuzuncu Ceza 


Dairesi'nce incelenerek bozulup yerine geri çevrilmiştir. 


İlk hükümde direnmeye ilişkin aynı mahkemeden verilen 27.2.1978 gün ve 2/21 sayılı son hükmün Yargıtay'ca incelenmesi C. savcısı tarafından süresinde verilen dilekçe ile istenilmiş olduğundan dosya, C. 
Başsavcılığı'nın o hükmün bozulması istemini bildiren 21.11. 
1N978 gün ve 9/4709 sayılı tebliğnamesiyle Birinci Başkanlığa gönderilmekle Ceza Genel Kurulu”nca okundu gereği konuşulup düşünüldü : 


KARAR : Aylık sigorta prim 


bordrosunu vermemek  suretiyle 506 sayılı Yasanın 140/B maddesini muhalefetten sanık 


Sezai hakkındaki kamu davasının suç tarihi itibariyle 1803 
sayılı Af Kanunu uyarınca ortadan kaldırılmasına ilişkin hükmü özel daire (1971 yılı iki ve üçüncü dönem üç aylık sigorta prim bordrolarının gönderilme- 


sine ilişkin kurum ihtarnamesinin sanığa 7.1.1977 tarihinde tebliğ edildiği 506 sayılı Kanunun 140/B maddesi sarahatına göre dava konusu suçun kurum ihtarnamesinin tebliğinden 15 gün sonra tevekkün edeceği gözetilmeden eylemin 
1803 sayılı Af Yasasının kapsamına girdiğinden bahisle kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi) isabetsizliğinden bozmuş; mahkemece ise 1971 yılı iki ve üçüncü dönemlere ait prim bordrolarının verilmemesi suretiyle su - çun 1971 yılında oluştuğunu bu 


nedenle 1803 sayılı Af Yasası kapsamında kaldığını ileri sürerek önceki hükümde direni!- miştir. 

506 Sayılı SSK nun 140/B 
maddesinde «Bu kanunla yükletilen ve yukarıdaki fıkrada belirtilen husus dışında kalan yükümleri kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 gün ıçinde yerine getirmeyen işverenler hakkında 200 liradan 
5000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunacağış hükme bağlanmıştır. Bu madde de suç öğeleri açıkça gösterilmiştir. 
Bunlardan biri kurum  ihtarnamesinin tebliğinden itibaren 15 
günün geçmesidir. Sanığın iş yerinde çalışan sigortalılara ait 
1971 yılı 2 ve 3. dönem üç oylik sigorta prim bodrolarının gönderilmesine ihtarname 7.11. 
1977 tarihinde tebliğ olunmuştur. 


Hal böyle olunca suç 23.1.1977 tarihinde oluşmakta ve 1803 sa yılı Af Yasasının kapsamı dışında kalmaktadır. 

Bu itibarla usul ve yasaya aykırı bulunan direnme hükmünün o yer C. Savcısının temyiz itirazlarının kabulü ile bozulmasına karar verilmelidir. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle direnme hükmünün, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMAS:NA 22.1.1979 gününde (o oybirliğiyle karar verildi. 


TOPLU SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA SENDİKADAN AYRILAN İŞÇi SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN YARARLANIR 


YARGITAY HUKUK 
GENEL KURULU 


E. 1978/9-942 
K. 1979/1424 
T. 30.11.1979 


ÖZET : Toplu iş sözleşmesini nyürürlüğe girmesinden sonra sendikadan ayrılan işçi, sözleşme hükümlerinden yararlanmaya devam eder. 


DAVA : Taraflar : arasındaki Alacak davasından dolayı yapıla nyargılama sonunda; Sinop Asliye Hukuk 'İŞ) o Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 1.3.1978 gün ve 372-92 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından  istenilmesi üzerine, 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi- nin 15.5.1978 gün ve 8429 - 
7928 sayılı ilamı : 
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(... Davacılar ikinci yıl ücret zammının verildiği 1.4.1974 tarihinden evvel sendikadan ayrılmışlardır. Bu tarihte sendika üyesi olan kimselerin ikinci yıl zammından istifade etmesi gerekir. Davacı 1.4.1974 tarihinde uygulanacak olan toplu iş sözleşmesi devresinde sendika üyesi olmadığı cihetle ikinci Yıl zammından istifade edemez...) 
gerekçesiyle karar bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama so- 

i nunda; Mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 


KARAR : Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü : 


Davacı işçiler, Türk H. - İş Sendikası ile The Company İnc Şirketi arasında imzalanan ve 
1 Nisan 1973 — 31.3.1975 tarihleri arasında yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesine dayanarak 1.4.1974 tarihinde 2. 
yıl ücret zammının, H. - İş Sen-İ dikasından ayrılmış olmaları nedəni ile ver:lmediğini, işverenin bu tutumunun 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Kanununun 6. maddesi hükmüne aykırı olduğunu ileri sürerek dava konusu alacaklarının işverene ödetilmesini istemişlerdir. 


Davalı İşveren vekili, davaya konu olan zam hakkının kazanılma tarihinde davacı işçilerin sözleşmede taraf olan sendikadan ayrılmış olmaları nedeniyle toplu iş sözleşmesinin 2/B maddesi karşısında ücret zammından yararlanamıyacakları - nı savunmuştur. 


İddia ile savunmadan ve dos yadaki belgelerden davacı işçilerin sözleşme tarihinde taraf sendika üyesi oldukları anlaşılmaktadır. 


275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 
6. maddesinin 1. fıkrası, «Toplu İş Sözleşmelerinde taraf olan işçi veya işveren teşekkülünün sözleşmenin yapılması veya sözleşmeye katılması sırasın - 


da mensubu olan işçi veya işverenin o teşekkül ile ilgisi daha sonra herhangi bir suretle kesilmesi halinde dahi, sözkonusu işçi veya işveren, söz- 


leşmenin değiştirilmesi veya yenilenmesi suretiyle (o getirilen hükümler dışında o sözleşme 


ile bağlı muştur. 


kalır.» kurdlını koy- 


Yasanın bu açık hükmü gereği davacı işçiler sözleşmenin yürürlüğünden sonra taraf işçi teşekkülünden ayrılmış olsalar dahi toplu sözleşmeden yararlanmaya devam ederler. 


Toplu sözleşmenin 2/B maddesi bidayette taraf sendika ü- 


a a e —ouuuuuuuuuuuuuuuuuunxusul 


yesi olmayan işçilerle ilgili olduğundan savunma nedeni olarak ileri sürülemez. 


Bu nedenlerle direnme usul ve yasaya uygundur; ancak direnme kapsamı dışında kalan sair hususlara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın özel daireye gönderilmesi gerekir. 


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle direnmeye yönelik temyiz itirazlarının REDDİNE, sair hususların incelenmesi için dosyanın Yargıtay 9. Hukuk Daireŝine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 


GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ 
FAZLA ÇALIŞMA 


Taraflar arasında yasal süreden daha az olarak tesbit edilen günlük çalşma süresinin dışında yapılan çalışmalar da fazla çalışma sayılır, 


(1475 S.K. Mad. 35) 


DAVA : Davacı, fazla çalışma parasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 


Mahkeme, isteği kıs- 


men hüküm altına almıştır, 


Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafın - dan temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 
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YARGITAY KARARI 


Dosyadaki (o yazılara, kararın dayandığı delillere kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ve Toplu Sözleşmenin 
20. maddesinde günlük 
7,5 saatin dışında yapılan çalışmalar fazla çalışma sayılmış olmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASI - 
NA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine oybirliğiyle karar verildi. 


(9.H.D. Es, 79 - 13412, 
Ka. 79 13562 Ta. 
12.11.1979) 


İÇTE OLUP BİTENLER 


KADINLAR iÇiN SOSYAL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTACAK... 


Sosyal Güvenlik Bakanı Sümer ORAL, kadınlara sosyal güvenlik hakları sağlayacak yasa tasarısı hazırlıklarının son aşamaya geldiğini açıkla dı. ORAL, getirilecek önlemlerle ev kadınlarının «daha kolay» emekli olmalarının gerçekleştirileceğini bildirdi. Sosyal Güvenlik Bakanı ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumunun, işçilerin geçmiş hizmet sürelerini emekliliklerine bir yıl kala toplayarak, işlemleri kısaltacağını kaydetti. 


İS VE İSCİ BULMA KURUMU, «İŞ BULMAKTA» GÜÇLÜK ÇEKİYOR 


İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından işe yerfeştirilenlerin sayısında, geçen yıla oranla önemli azalmalar kaydedildiği bildirildi. Kurum Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasına göre, 
1979 yılının Ocak - Şubat döneminde 18 bin 500 
kişiye iş bulunmasına karşılık, bu yılın aynı döneminde ancak 7 bin 940 kişi işe yerleştirilebild”. 

Öte yandan, iş istemek için Kurum'a başvuranların sayısında da azalma gözlendi. 

Geçen yılın ilk ayında 108 bin 135 kişi Kurum'a başvurmuşken, bu sayı 1980”n Ocak - Şubat döneminde 65 bin 552 kişiye düştü. 


YURT DIŞINA ÜÇ AYDA 
6 BİN 200 KiŞi 
GÖNDERİLDİ... 


İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1980 yılının ilk üç ayında yurtdışına gönderilen işçi sayısının 6 bin 200'e ulaştığı belirtildi. Yetkililer, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 4 bin 529 olduğunu bildirdiler. 
Açıklamaya göre Türkiye'den en çok işçi kabul eden ülke Libya oldu. Bu ülkeye, yılın ilk üç ayı içinde gönderilen işçi sayısı 3 bin 579'u bulurken, Suudi Arabistan'a 2'si kadın 908, Federal Almanya'ya 198, Avusturalya'ya da 107 işçi gitti. 


EMEK PİYASASINA HER YIL 
600 BİN KİŞİ KATILIYOR... 


Türkiye'de emek piyasasına her yıl 500 — 
600 bin kişinin katıldığı bildirildi. İstanbul Ticaret 
Odası tarafından düzenlenen «Nüfus Planlaması» konulu panelde konuşan Prof. Dr. Nusret Ekin, «Her sabah 6 bin çocuk doğduğunu ve her yıl emek piyasasına 500 - 600 bin kişinin katıldığını» 


bildirdi ve «yurtdışına işçi gücü ise ancak 20 yılda bu miktarı bulabilmiştir» ded”, Aynı panelde görüşlerini açıklayan Prof. Dr. Erol ZEYTİNOĞLU da, çocuk sayısının kırsal kesimde ortalama 6.12, kentlerde 3.5 olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Erdoğan ALKIN ise konuşmasında, «Nüfus artış hızımız yüzde 1'de kalsaydı, kişi başına ulusal gelir, şimdikinin yüzde 60 fazlasıyla, 1600 dolar dolayında olacaktın dedi. 


CAM SEKTÖRÜNDE 10 BİN 
İŞÇİ GREVE BAŞLADI... 


Cam işkolunda çalışan işçilerin temsilcisi olan TÜRK-İŞ"e bağlı Kristal - İş Sendikası ile Disk'e bağlı Hür Cam-İş Sendikası, işverene karşı 
birleştiler. Cam işkolunda iki sendika üyesi 10 
bin işçi topluca greve başladı. Topkapı Teknik Cam, Topkapı Şişe Cam, Fejet, Betebe ve Paşabahçe Cam Fabrikalarında işçiler üretimi durdurdular. 


TRAKYA VE MARMARA 
BÖLGESİ BELEDİYELERİ İLE TÜM SU-iŞ SENDİKASI SÖZLEŞME İMZALADI 


İstanbul Sular İdaresi ile Trakya Marmara Bölgesi Belediyeleri, Su Elektrik ve Tüm Belediyeler Hizmet İşçileri (Tüm Su-İş Sendikası) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

Yapılan sözleşme 1 Haziran 1979 tarihinden geçerli olup 28 Şubat 1981 tarihinde sona erecektir. 

İşçilerin saat ücretlerine 1. dönem 35 Lira, 2. 
dönem de ise 37 lira zam getirilerek toplam saat ücretlerine 72 lira zam yapıldı. İmzalanan sözleşmede 4 lira dikiş ücreti, yıllık yakacak yardımı 12 bin lira, 3 ikramiye ile haftalık izin düzenlemesi yapılarak, vardiya usulü çalışanlara ücretsiz seyahat kartı, 20 yılını bitirenlere ise, bin lira yıpranma tazminatı verilmesi kararlaştırıldı. 


ORAL : «AMACIMIZ TÜM ÇALIŞANLARI SOSYAL GÜVENLİĞE KAVUŞTURMAK» 


BAĞ-KUR Genel Kurulunda konuşan Sosyal Güvenlik Bakanı Sümer ORAL, «Amaçlarının tüm çalışanları sosyal güvenlik kapsamına almak» olduğunu açıkladı. 

ORAL, halen Türkiye'de 20 milyon sosyal güvenlikten yararlanamadığını özetle şunları söyledi : 

«Kalkınmanın tekrar harekete geçirilmesi ve fiyat artışlarının hafifletilmesi başlı başına bir sosyal güvenlik tedbiridir. Türkiye'de halen çalışan nüfusun üçte biri sosyal güvenlik kapsamı içindedir. Bu yeterli değildir. Ülkede tüm çalışanları sosyal güvenlik kapsamına almak için çalışmalar sürüyor.» 


çalışanın bildirerek, 
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İŞÇİLERİMİZİN 
AET'DE 
SERBEST 
DOLAŞIMI 
ERTELENDİ 


Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Komitesi'nin Brüksel'de yapılan toplantısında, işçilerimizin Topluluk ülkelerinde serbest dolaşımlarına ilişkin Türkiye önerisinin, bir kez daha ertelendiği bildirild. Türk delegasyonunun, «Serbest dolaşım konusunun Roma Anlaşmasında yer aldığını, bu nedenle, tam üyelerle ortak üyeler için farklı yorumlanamayacağını, belirttiği, ancak, Topluluğun içinde bulunduğu ekonomik güçlükler nedeniyle serbest dolaşımın uygulanmasından şimdilik vazgeçtiği» kaydedildi. Bu arada, AET Ortaklık Komisyonundan «Topluluk ülkelerinde çalışan işçilerimize, serbest dolaşım hakkının geleceği ipotek altına alınmadan, ikinci öncelik hakkının uygulanması» istendiği de ifade edildi. 


DÖRT AYDA 
İŞSİZ SAYISINA 
45 BİN KİŞİ 
EKLENDİ 


SSK'nca belirlenen rakamlara göre, 1980 yılının ilk dört ayında işsiz sayısında 45 bin kişilik artış kaydedildi. Böylece, Türkiye'deki toplam işsiz sayısının 2 milyon 385 bine ulaştığı bildirildi. 
Kurumdan verilen bilgilere göre, işsiz sayısındaki artışa karşın, işsizlerin büyük bölümünün iş aramadıkları öne sürüldü. Bu arada, Nisan ayı itibariyle, tarım kesiminde yaklaşık 700 bin kişi işsizken, bu sayı tarımdışı kesimlerde 1 milyon 685 
bin kişi oldu, Kurum yetkilileri, iş aramayan işsiz sayısındaki artışın «iş bulma umudunun kırılmasından» ileri geldiği görüşünü savundular. 


SELVİ, 
«KİTLERDE 

ÜRETİM KASITLI 
DÜŞÜRÜLÜYOR» 


TÜRK-İŞ'e bağlı PETROL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Cevdet SELVİ, «Hükümet KİT'lerde üretimi kasıtlı olarak düşürüyor» dedi, SELVİ, Elazığ Gübre Fabrikasında üretimin hammadde yetersizliği gerekçesiyle durdurulduğunu kaydederek, şöyle konuştu: «Gübre fabrikasının temel maddelerinden fosfat kayası bulunamadığını belirten yöneticiler, üretimi durdurdular. Fosfat kayası, Mazı Dağından çıkarılıyor. Önce mazot yokluğu nedeniyle hammadde taşımamadığı öne sürüldü. Sonra 


da döviz yokluğu (gerekçesiyle ithalat önlendi. 
Tüm uygulamalar, kamu işletmelerini özel sektöre devretmek için dayanak arayışlarıdır». 


MEMUR YAN 
ÖDEMELERİ 
ARTIRILIYOR 


Memurlara verilen yan ödemelerin yüzde 60 
oranında artırılacağı bildirildi. Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, artışı öngören kararnamenin hazırlanmasına başlandı. Yan ödemeler, meslek gruplarına ve görevlere göre artırılacak. 
Kararnamede, ödeme miktarlarının üç alternatifli olarak hazırlandığı, uygulanacak miktarların Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği kaydedildi. 


TARIM İŞÇİLERİNİN 
İŞ YASASI 
KAPSAMINA 
ALINMASI İSTENDİ 


TÜRK-İŞ'e bağlı TARIM-İŞ Sendikası Genel Başkanı Zeynel IRMAK, tarım kesiminde çalışan işçilerin 1475 sayılı İş Yasası kapsamına alınmasını istedi. IRMAK, «bu istemin Meclisteki toprak sahibi milletvekillerince engellendiğini» o bildirerek, şunları kaydetti : «Biz, toplu sözleşmelerle çalışma süresini haftada 40 saate düşürdük, tasarıda günde 10 saatlik işgününden sözediliyor. Tasarı bazı komisyonlara büyük yetkiler veriyor. Bu komisyonlarda işçi temsilcileri azınlıkta tutulmak isteniyor, Bunların yanısıra, kıdem (tazminatını da 
10 güne indirmek isteyen tutuma karşı mücadele 
edeceğiz.» 


MADEN KARARNAMESİNİN 
İPTALI İÇİN DANIŞTAY”A BAŞVURULUYOR 


TÜRK-İŞ'e bağlı Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Kemal Özer, madenlerin yeniden özel sektöre devrini öngören kararnamenin iptali için Danıştay'a başvuracaklarını açıkladı. Özer, Federasyon bünyesinde oluşturulan bir hukukçular komisyonunun, gerekçeli dilekçe metini hazırladığını bildirdi. Yeni kararname, işletmelerin eski sahiplerine iadesinden başka, madenlerin kamulaştırılmasından sonra işe alınan işçilerin maden sahibince işten çıkarılabileceği hükmünü içeriyor. Ancak, kararname, kamulaştırmadan önceki dönemde işletmelerde çalışan işçileri, bu hükmün kapsamı dışında bırakıyor. (TÜBA) 


DIŞTA OLUP BİTENLER 


MY a EE e 
“ 


ALMANYA”DA 
YABANCI 

İŞÇİLER 
ARASINDA 
VATANLARINA 

EN ÇOK PARA 
GÖNDERENLER 
TÜRK İŞÇİLERİ 


Batı Almanya'da yayınlanan günlük «Frankfurter Algemsinev gazetesi, Almanya'da çalışan yabancı işçilerin vatanlarına gönderdikleri döviz miktarlarını gösteren bir grafik yayınladı. 

Anavatanlarına gönderdikleri döviz miktarının çokluğu itibariyle yapılan sıralamada Türk işçileri yılda 2 milyar Mark ile birinci sırayı alıyor. e Türkiye” 
den sora yılda 1 milyar 450 
milyon Mark ile Yugoslavya ikinci, 900 milyon Mark ile İtalya üçüncü, 600 milyon Mark ile Yunanistan dördüncü, 450 milyon Mark ile Portekiz ise sonuncu sırada bulunuyor. 

Bunların dışında değişik ülkelere mensup yabancı işçiler ise yılda 500 milyon mark anavatanlarına para göndermektedirler. Ayrıca, Batı Almanya'da toplam olarak 1 milyon 934 bin yabancı işçinin çalıştığı, bu arada 81 bin yabancı işçinin ise halen işsiz olduğu da belirtiliyor. 


İTALYA'DA 
HIZLI 
ÇALIŞTIKLARI 
İÇİN 
MAHKEMEYE 
VERİLEN 

11 JAPON, 
YAVAŞ 
ÇALIŞMAYA 
MAHKUM 
EDİLDİ... 


İtalya'nın Ascoli Picero kentindeki bir fermuar fabrikasın- 


da çalışan 11 Japon «hızlı çalıştıkları için» İtaiyan mesai arkadaşları tarafından mahkemeye verildiler. 

Mahkeme İtalyan işçilerin baş vurusunu (inceleyerek, suçlamalar doğrultusunda 11 Japonu «yavaş çalışmaya» mahkum etti. 

İtalyan işçiler Japon mesai arkadaşların: suçlarken, çok hızlı çalıştıklarını ve bu nedenle 
200 işçi yerine 100 işçiye gereksinim duyulduğunu iddia ettiler. İtalyan işçiler: sendika tarafından da desteklendi ve böylece Japon işçiler haksız çıktı. 


BREZİLYA'DA 
METAL 
İŞÇİLERİNİN 
GREVİ 

SONA 

ERDİ... 


Brezilya'da metal işçilerinin yaklaşık 6 haftadır sürdürdükleri grevin .sona erdiği bildirildi. Ülkenin Santo Andre, Sao 

Paolo kentlerindeki fabrikalar- da çalışan 200 bin dolayındaki metal işçisi, «ücret zammı, işgüvenliği, işçi çıkarmalarının durdurulması» istemleriyle greve başlamışlardı. Öteki işçi kuruluşları tarafından da etkin biçimde desteklenen grev, zaman zaman hükümetin ve güvenlik güçlerinin baskısıyla karşılaşmıştı. 


EL SALVADOR'DA 
İŞÇİLER 

GENEL GREVE 
GİDİYOR... 


El Salvador İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Cunta yönetimini protesto amacıyla işçilere, genel grev çağrısında bulundu. 
Uzun süredir sosyal ve -siyasal kargaşalık içinde bulunan ülkede, Ulusal Muhafız Birlikleri ile «Gerillatar» arasında çıkan son çatışmalarda 110 kişinin 


öldüğü bildirilirken, kısa bir süre önce darbe girişiminde bulunan Albay Robert D'Aubission' un Cunta yönetimince -serbest bırakılmasının, işçi kuruluşları- 


, nın yoğun tepkisiyle karşılandı- 


ğı kaydedildi. 


ÇİN ALFABESİ 
50 BİN 
HARFTEN 5 BİN 
HARFE 
İNDİRİLDİ 

Çin'de alfabenin bositleştirilmesi amacıyla girişilen çalışmalar hedefine ulaştı ve Çin alfabesinin basitleştirilmesi amacıyla girişilen çalışmalar hedefine ulaştı ve Çin alfabesi basitleştirderek 6 bin harfe indirildi. Çin alfabesi orijinal halinde 50 bin harften oluşmaktaydı. 

Çin yöneticileri, alfabenin basitleşt.rilmesini, herkesin cKolaylıkla» okuma - yazma öğrenmelerini sağlamak amacıyla emretmişlerdi. Bu amaçla kurulan reform komitesi çalışmalarını tamamlamış ve alfebenin 6 
bin harfe indirilmesini kararlaştırmıştı. 

Çin'de alfabenin basitleştirilmesi çalışmaları ilk olarak 1950 
yılında başlatılmış ve sonuca ancak 1980'nde varılabilmiştir. 
tir. 


DGB ÜYE 
ARTIŞI 
SÜRÜYOR 


DGB'ye bağlı tüm sendikalar- da 1979 yılı içinde de üye artışı saptanmıştır. 

1978 yılının sonundan 1979” 
un sonuna kadar 81.347 yeni üye kaydolmuş ve böylece DGB' nin toplam üye sayısı 7.832.870'i bulmuştur. Yüzde 1,0 oranında saptanan bu artış, DGB üyes. 
sendikaların işçi, memur ve devlet memurlarından oluşan üyeleri için verdikleri hizmetlerin takdir edildiğinin bir kaydıdır. 

1950 yılından bu yana DGB'- 
ye bağlı sendkalarda üye sayısı 2.832.880 nisbetinde artmıştır, 
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Üye artışları şöyle sıralan - maktadır : İşçi üye yüzde 0,1, toplam 6.173, memur üye yüzde 3,9, toplam 61.013 ve devlet memurları yüzde 1,7, toplam 14.161. 

Toplam işçi üye sayısı 5.376. 
661, memur 1.609.960 ve devlet memuru 846.249. Böylece Alman Sendikalar Birliği DGB bütün iş kollarında en fazla üyeye sahiptir. 


HOLLANDA'DA 
YEREL 

SEÇİME 
KATILAN 

BİR TÜRK İŞÇİ, 
BELEDİYE 
MECLİS 

ÜYESİ OLDU... 


Mayıs ayı sonunda Hollanda'- da yapılan Belediye Meclisi üyeliği seçimini, ilk kez bir Türk işçisi kazandı. 

Hollanda'nın Rotterdam Belediyesi'ne bağlı altı ayrı bölge- de yapılan belediye meclisi üyeliğine bu defa yabancı uyruklular da katıldı. Rotterdam Belediyesi Charlois (o bölgesindeki seçime aday olarak 25 yaşındaki Musa ÖZTÜRK adlı bir Türk işçisi de katıldı. 

Musa ÖZTÜRK O Türkiye'de CHP yanlısı olup, bu nedenle Hollanda'daki seçime Sosyalist Pvda (işçi partisi) listesi ile girdi. Hollanda İşçi Partisi Rotterdam Belediye Meclisi seçimlerinde başarı sağlayamayarak 9 
sandalye kaybederken, Musa ÖZTÜRK bölgesindeki seçimi kazanarak İşçi Partisi'ne bir sandalye kazandırdı. Rotterdam Belediye Meclisinde İşçi Partisi'nin son seçimlerden sonra sandalye sayısı 58'e düşmüş bulunuyor. 

Trabzon'un Of ilçesinden Musa ÖZTÜRK, seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, «Rotterdam Belediye Meclisine seçilmekten dolayı çok memnunluk duyuyorum. Bu nedenle vatandaşlarımı ve diğer yabancı uyrukluların dertlerini meclise getirip onlara daha fazla yararlı olmaya çalışacağım.» dedi. 


A 
BÖYLESİ GÖRÜLMÜŞ DEĞİL... 


TIP 
TARİHİNDE 
İLK DEFA 
KARI-KOCA 
AMELİYATLA 
CİNSİYET 
DEĞİŞTİRDİ 


ROLLER 
DEĞİŞTİ 
EVLİLİK 
SÜRÜYOR 


Tıp tarihinde ilk defa bir karı - koca birlikte cinsiyet değiştrdiler. Cinsiyet değişikliğinden sonra karı - koca nikahları- 


şikliğinden önce bir kız çocukları olan 30 yaşındak” Ann adlı kadın Chistopher, 31 yaşındaki kocası Eugene ise kadın olun- 


nı bozmadılar. Böylece erkeğin yerini kadın, kadının yerini de siyet değiştiren erkek aldı. İngiltere'de meydana gelen bu ilginç cinsiyet deği- 


«Şimdi birbirimizi daha seviyoruz.» dediler. 


MEKSİKA'DA TOPRAK REFORMU İSTEYEN 46 TARIM İŞÇİSİ ÖLDÜRÜLDÜ 


Meksika'da 46 dolayında tarım işçisinin, toprak sahipleri tarafından öldürüldüğü bildirildi. Meksika Sosyalist İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada, «tarım işçilerinin toprak reformu yapılmasını istedikleri için öldürüldükleri» kaydedildi. Chiafas kentindeki resmi makamlarca da doğrulanan katliamın «Hacienda Bolanchan» adı verilen ve tarım çiftliklerinin yoğun olduğu bir yörede geçtiği, toprak reformu isteyen tarım işçilerinin bölgedeki binlerce dönüm araziyi işgal etmeleri nedeniyle toprak sahiplerinin gözdağı vermek için katliamı düzenledikleri açıklandı. 


© 
ABD'DE İŞSİZLİK ARTIYOR 

ABD'de, Carter yönetiminin tüm çabalarına karşın, Nisan ayında 827 bin gişinin işsizler arasına katıldığı bildirildi. Maliye Bakanlığı yetkilileri «durumun bu biçimde sürmesinin hükümetin işsizliği önlemek için gösterdiği çabaları etkisiz hale getirebileceğini» kaydettiler. Maliye yetkilileri ayrıca, «ülkede özellikle Mart ve Nisan aylarında hızlanan işsizliğe karşın, 1981 yılı Ekim ayında yürürlüğe girecek projeler sonucu, gerçekleştirilecek sosyal yatırımların, soru nu hafifleteceği kanısında olduklarını» bildirdiler. 
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oa Cathy adlarını aldılar. Cinkarı - koca 


Bır 
Atasozunün 
Tarihçesi: 


BURHAN DODANLI 


PEY MEŞHUR Başvezir- 

E lerimizden Büyük Reşit 

Paşa, pikniği kalabalık günlerden bir gün, Gülhane Parkı” 

na gelir ve kendisini daha çok 

meşhur kılan ünlü TANZİMAT FERMANI'nı okur. 


Park'da bulunan yerli ve yabancılar, Paşa'yı şiddetle alkışlarlar. Reşit Paşa bu hava içre tam nutkunu bitirdiğinde, etrafını çeviren gazeteci ve TRT'ciler, metni isterler. Paşa güler ve metni tam verecekken, birşey hatırlar gibi yapıp, elini geri çeker. Herkes hayretler içinde kalır. Paşa elini niçin çekti, diye?.. 


Paşa elini geri çekerken, «Efendim ben size bu metni verirdim vermesine de, ya Padişah Hazretleri isterse ne yaparım? En iyisi size basın bürosundan birer fotokopi versinleri.» der ve Ferman'ı dörde katlayıp, iç cebine yerleştirir. 


Reşit Paşa'yı, bu kez daha çok alkışlarlar. «Ne müdebbir (tedbirli) adam,» diye... Paşaya alkış tutanlar arasında Padişah” ın Samancıbaşı'sı Ataullah Efendi de var. Hem alkışlıyor, hem de «BÜYÜK ADAM, «BÜ-YÜK REŞİT PAŞA» diyor. Reşit Paşa böylece «BÜYÜK» lâkabını o anda almış oluyor. 


Reşit Paşa kendisine (o «BÜ-YÜK» diye hitabeden sese dönüyor ve Ataullah Efendiyi görünce de, sevineceğine cinleri tepesine çıkıyor. Çünkü bu Samancıbaşı deyyusu, Saraya Git dört ayaklı hayvanatın yeminden suyundan sorumlu müdür olmasına rağmen, sık sık Hazineye ait samanlardan araklarmış. Bu herif, Çengelköy'de sakladığı samanları kışın kış vaktinde Kadıköy'de okutur ve iyice yolunu bulurmuş. O zamanlar, Hazine Samanını çalip satmanın cezası, sorgusuz sualsiz idam olmasına karşılık, herifin samanları hangi köyde saklayıp, hangi köyde okuttuğu bir türlü saptanamazmış. 
İstanbul'da köy mü yok, hangisinde olduğunu ne bilsinler? Adamı iş üstünde kıstıramayınca da bu böyle sürer gidermiş ve şimdi Sarı Samsun saklamak- 


la, o zaman Sarı Saman saklamanın cezası aynı imiş. Aman 


ne korkunç! 


Neyse Reşit Paşa, «Herkese can ve mal güvenliği» temin eden Ulu Ferman'ı katlayıp iç cebine yerleştirirken, Samancıbaşıyla gözgöze gelince, dişlerini gıcırdatmış, ama ne fayda, bir punduna getirse?... Reşit Paşa, tam işin pundunu düşünürken, herif bir yandan yağ çekip alkış tutarken, birden, «SAKLA SAMANI, GELİR ZAMANI», demesin mi? Hem samanı sakla, hem bu kadar densiz konuşl... 

Aman Allah, sen misin bu sözü eden? Paşa'nın bir işareti üzerine Samancıbaşıyı kürsünün önüne derdest etmişler : 

«— Bre hain! Sen misin Hattı Hümayun'la gırgır geçen? Sen misin, padişah Fermanını Samana benzeten?» 

Deyip, adamı iki dakika içinde alkışlar arasında ipe çekmişler. 

Samancıbaşı böylecene eşek cennetini boylamış ve foyası çıkan samanlara da el konmuş. 
Ama gelgelelim, «SAKLA SAMA-NI GELİR ZAMANI? lâfına el konamamış. Ve o gün bugün, Ataullah Efendinin başını yiyen bu söz, Ata Efendinin sözü diye diye Atasözü olup çıkmış, 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TÜRK-İŞ 
KADINLAR 
BÜROSU 
KURULUYOR... 


TÜRK-İŞ / AAFLI TARAFINDAN 


DÜZENLENEN SEMİNERE 


BİN KADIN İŞÇİ KATILDI... 


ÜRK-İŞ bünyesinde ka- 
T dın işçilerin çeşitli sorunlarını ve toplum içindeki ilişkilerini geliştirmek qmacıyla, «TÜRK-İŞ KADINLAR BÜ-ROSU» kurulması ile ilgili hazırlıklar tamamlandı ve bu amaçla İstanbul'da (o düzenlenen seminere binin üstünde kadın işçi katıldı. 


TÜRK-İŞ ve AAFLI tarafından düzenlenen bu seminere, bu konuda büyük tecrübesi olan AAFLI uzmanlarından Bayan Maida Springer başkanlık etti. Seminere bu konuda çeşitli tebliğler sunan ve Amerika'dan TÜRK-İŞ Kadınlar Bürosunun ilgili seminerinde hazır bu"unmak üzere gelen Maida Springer, kadınlar bürosunun görevlerini anlattı. 


İstanbul'da Tekgıda-İş satonunda yapılan bu seminere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Türk. 
İş üyesi binden fazla kadın işçin:n ilgi göstermesini büyük bir memnunlukla karşıladıklarını ve bu konudaki çalışmaları sırasında diun v fe lal din bir çok ileri ülkesinde bile bu tür toplantılara ancak bu kadar bayan delegenin toplanabildiğini belirten Maida Springer, kadınlar bürosuna seçilecek olanların görevlerini de anlattı. 


Ulusal Kadınlar Bürosunun TÜRK-İŞ merkezinde yer almasının faydalarından Oo bahseden Springer, bu büroya seçilecek görevlilerin en az beş yıl sürekli sendika üyesi olması gereğinden söz etti ve Türkiye çapında çalışmaları anlatabilme 


yeteneğine sahip elemanların 


bu büroya seçilmelerini önerdi. 

TÜRK-İŞ Kadınlar Bürosunun idari sorumluluk taşıyabilecek bir yetenekte elemanlardan kurulmasını da isteyen Maida Springer, Türkiye'de böyle bir büronun kurulmuş olmasını gslecek için TÜRK-İŞ açısından ve kadın işçilerin hakları açı- büyük bir gelişme olarak nitelendirdiklerini ifade etti. 

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ömer ERGÜN, TÜRK-İŞ birinci Bölge Temsilcisi İsmdil TOPKAR, sendika liderleri, AAF-LI direktörü Tohamas Miller ve diğer uzmanların katıldığı seminerde kadın işçiler de söz alarak, böyle bir büronun kurulmasından iftihar duyacaklarını ve kendilerine verilecek görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini belirttiler. 


TÜRK-İŞ 

VE 

AAFLI 
TARAFINDAN 
DÜZENLENEN 
«KADINLAR 
SEMİNERİ” NDE 
AMERİKALI 
SENDİKA 
UZMANI 
MEIDA 
SPRINGER 
BİR 

TEBLİĞ 
VERDİ... 


TOPLU SÖZLEŞME 
GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR 


“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. 


Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz.” 


(Hadis-i Şerif) 


